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Annelie Marsman 
 

Ik ben Annelie Marsman en ik ben 12 

jaar. Ik ga straks naar het vwo op 

Maarsdreef Ubbo Emmius. Ik ga naar 

Maarsdreef omdat ik dan later 

gymnasium kan doen en omdat het mij 

een leuke school lijkt. 

Ik wil later graag dokter worden. 

Ik kijk uit naar de middelbare school, 

omdat ik dan in een nieuwe klas kom. Ik 

ben trots op mezelf omdat ik vwo ga 

doen. Het lijkt mij alleen niet leuk om 

veel huiswerk te gaan maken op het 

vwo. 

Ik ga mijn klasgenoten en vriendinnen 

echt heel erg missen. Mijn beste vriendin 

Marjan blijft zitten in groep 8. Dian, Eva, 

Frank, Marianne, Naomi, Gina, Nine en Dennis komen bij mij in de klas. 

Jorinde gaat naar Onstwedde. 

Ik vond het leuk om bezig te zijn met first future league in groep 8. In 

groep 5 hadden we juf Smit en dat was de enige juf die zei dat je altijd 

overal met je tengels vanaf moest blijven. In groep 3 bleven Lisa en 

Janiek zitten. En Leon bleef ook zitten daarom kwam hij bij ons in de 

groep. In groep 4 bleef Marijn zitten en kwam hij ook bij ons in de groep. 

In groep 6 ging Maybritt verhuizen en dus naar een andere school. En in 

groep 7 kwamen Marc en Marjan erbij. Marjan is net na de 

pinkstervakantie naar groep 7 gegaan. Ik vond op school spelling en taal 

het makkelijkste vak. Direct na de zomervakantie gingen we op kamp. We 

gingen naar Pieterburen. We gingen op kamp wadlopen. Het was toen 

echt heel gezellig. 
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Benthe Kip 
 

Hallo ik ben Benthe Kip en ik ben 12 jaar. 

Ik ga volgend jaar naar de middelbare school in Onstwedde. 

Mijn meester heeft mij verteld dat ik kader voor niveau kreeg en 

uiteindelijk ga ik ook kader doen. Ik koos voor deze school, omdat ik hem 

al goed kende. Ik vind het leuk om later bij mijn moeder in de zorg te 

gaan werken. Mij lijkt het leuk om met de nieuwe klas om te gaan volgend 

jaar. 

Ik ben trots op mezelf dat ik kader ga doen. Ik zit er tegen op dat ik heel 

veel huiswerk moet maken. Ik ga de hele klas missen omdat ik echt hele 

goeie vrienden met ze ben. Wij zijn allemaal heel erg gehecht aan elkaar 

en daarom vind ik het jammer dat ik ze moet gaan missen. Ik had heel 

veel vrienden en vriendinnen maar die raak 

ik bijna allemaal kwijt. 

Ik vond het grappig om aan het eind van 

groep 8 te werken. De meester was heel leuk 

ik denk dat ik hem wel ga missen. Wij 

kregen een meisje in de klas maar die moest 

nog een jaar op school blijven dat vond ik 

heel jammer en een nieuwe jongen kwam bij 

ons in de klas hij was heel aardig. 

Ik vond aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur. We gingen een paar dagen naar 

schoolkamp en dat was echt heel leuk 

mochten we het maar nog een keer doen.  
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Dennis Schrik 
 

Hallo, mijn naam is Dennis Schrik. Mijn hobby’s zijn voetballen, gamen en 

zwemmen. Ik ga naar het Ubbo Emmius in Stadskanaal. Ik heb voor het 

Ubbo Emmius Stadskanaal gekozen, omdat ik HAVO ga doen en omdat ik 

daar dan mijn school helemaal af kan maken. Ook is het fietsen naar 

Stadskanaal goed voor mijn conditie. En dat is weer goed voor mijn sport 

voetbal. Wat ik later wil worden is personal trainer. Ik kijk uit naar het 

maken van nieuwe vrienden op het Ubbo.  

Ik ben er trots op dat ik naar het 

Ajax stadion ben geweest en 

daar rondgeleid werd. Ik ben 

een echte Ajax-fan. 

Ik zie op tegen het extra 

huiswerk dat je op het 

voortgezet onderwijs krijgt. Ik 

ga mijn vrienden heel erg 

missen en ik ga de gezelligheid 

missen die er altijd was in de 

klas. Mijn vrienden en 

vriendinnen op de basisschool 

waren heel aardig, lief, grappig 

en hielpen mij. Dat vond ik leuk 

en die tijd ga ik missen. 

Het was altijd leuk in de klas maar sommige dingen waren ook wel 

spannend, het grappigste en raarste was de seksuele voorlichting. Ik vond 

het grappige aan meester dat hij ook wel grapjes maakte. 

In het begin van groep 8 kwam Marc Verhoeven bij ons in de klas. Eerst 

was hij heel onzeker maar aan het eind van groep 8 niet meer, hij voelde 

zich toen thuis bij ons. Halverwege groep 8 kwam Marjan Huttinga, zij 

kwam uit Servië en zij voelde zich direct thuis bij ons.  

De makkelijkste vakken van de basisschool vond ik rekenen en taal. Het  

schoolkamp was heel leuk en we zijn gaan wadlopen en meester heeft 

samen met ons gevoetbald. De bonte avond was ook heel leuk, ik deed de 

act samen met Thijs en Gert. 
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Dian Sterenborg 
 

Hallo ik ben Dian Sterenborg en ik ben 12 jaar. Ik ga na de zomervakantie 

naar Ubbo Emmius in Stadskanaal. Daar ga ik VWO doen. Ik heb deze 

school gekozen, omdat het me 

een goede en leuke school lijkt. 

Het lijkt me erg leuk om aan een 

nieuwe school te beginnen. Maar 

het is wel jammer dat groep 8 

na acht jaar uit elkaar gaat, 

doordat iedereen een ander 

niveau gaat doen op een andere 

school. 

Ik wil later graag dokter worden, 

omdat ik graag mensen help. 

Mijn moeder heeft MS en toen 

de dokter dat uit ging leggen, 

vond ik dat heel interessant.  

Het leukste op de Rank vond ik 

het schoolkamp. Daar gingen we 

wadlopen, een spooktocht doen 

en er was een grote leuke tuin 

met een doolhof erin, een 

trampoline, een klein voetbalveldje, en een grote ronde bult met een 

grote korf in het midden. Daar gingen we ‘s avonds marshmallows in 

roosteren. Het kamp was super gezellig. 

In groep 6 ging een meisje genaamd Maybritt helaas naar een andere 

school in Veendam. Maar in groep 7 kwam Marc bij ons in de klas, en op 

de helft van groep 7 kwam er nog een meisje bij. Zij heet Marjan. Ik ga 

iedereen wel missen nu we allemaal naar het vo gaan. Drie kinderen uit 

mijn klas gaan ook VWO doen op Ubbo Emmius Maarsdreef. Dat zijn 

Annelie, Frank en Eva. Het word vast heel gezellig op de middelbare 

school!  

We hebben besloten bij ons afscheid geen musical te doen, maar een 

playbackshow! Ik zit in een groepje met vier anderen. Daar gaan we twee 

grappige liedjes doen, namelijk ‘Baby Shark’ en ‘Bie de Lidl’ het wordt een 

heel grappig stuk.  
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Eva Prins 
 

Ik ben Eva Prins. Volgend jaar ga ik naar het 

Ubbo Emmius Maarsdreef. Daar ga ik het 

niveau VWO (voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs)  doen. Ik heb voor die school 

gekozen, omdat het me een leuke school leek. 

Ik vind het heel leuk dat ik VWO mag doen, 

want ik wil later graag tandarts of dokter 

worden. En daar heb je VWO voor nodig. Aan 

de ene kant vind ik het jammer dat ik van de 

basisschool af ga, want dan moet ik heel veel 

vriendinnen missen. Maar aan de andere kant 

vind ik het wel leuk, want op de nieuwe school 

krijg ik ook nieuwe vriendinnen. Vorig jaar 

kwam Marjan bij ons in de klas. En dat vond ik 

heel leuk. Alleen na de pinkstervakantie is ze 

naar groep 7 gegaan en dat vond ik heel jammer. Want ze is een hele 

goeie vriendin van mij. En Jorinde gaat HAVO doen op het Ubbo Emmius 

Onstwedde en dat vind ik ook heel jammer. Gelukkig woon ik nog dichtbij 

haar. We hadden woensdag 19 juni de kennismakingsgesprekken. Dat 

vond ik op zich wel leuk. Volgend jaar zit ik bij alle kinderen die naar 

Stadskanaal gaan en HAVO of VWO gaan doen in. Dus dan zit ik in een 

combinatieklas. Ik vind dat best wel jammer, want ik had liever in een 

volledige VWO klas gezeten. En daar had ik eerlijk gezegd ook op 

gerekend. Maar ik heb wel heel veel zin in volgend jaar. Eerst hebben we 

nu nog het afscheid en het gala. Dat is ook heel leuk en daar heb ik ook 

heel veel zin in. Ik vond groep 8 heel leuk. Maar nu wil ik ook wel naar het 

Ubbo Emmius. Dit was mijn verhaal voor de afscheidskrant. 

Van Eva 
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Frank van de Meent 
 

Hallo ik ben Frank en ik ben 12 jaar. Ik ben ongeveer 12 jaar geleden 

naar Onstwedde verhuisd. Als ik naar klas 1 ga, 

ga ik naar Ubbo Emmius Maarsdreef. Ik ga 

naar Ubbo Emmius Maarsdreef omdat daar veel 

andere kinderen ook VWO doen. Later als ik 

het voortgezet  onderwijs klaar heb wil ik 

studeren voor ICT’er bij de politie. Ik vind het 

jammer dat de groep word opgesplitst. Er gaan 

kinderen naar Onstwedde, maar ook naar 

Stadskanaal. Soms was het op school wel 

grappig, maar er waren ook keren dat het klieren te ver ging. De 

makkelijkste vakken van de basisschool zijn voor mij rekenen, wiskunde 

en geschiedenis. Het vak waar ik de meeste moeite mee had is spelling. 

Dat gaat nu wel beter dan eerst. Mijn grootste hobby is voetballen. 

Daarom was ik ook vaak doordeweeks te vinden in de pannakooi op het 

schoolplein. Daar sta ik vaak als keeper, maar soms ook als verdediger. 

Andere hobby’s van mij zijn gamen en tennissen. Ik kijk heel erg uit naar 

dat ik kan zeggen tegen de docenten ‘Ik ben de laatste hoor’, want al mijn 

broers en zussen zijn ook naar Ubbo Emmius gegaan. Mijn lievelingseten 

is spaghetti met rode saus, pizza, patat met frikandel speciaal, 

pannenkoeken en ik houd ook van knakworstjes die in bladerdeeg 

gewikkeld zijn. Ik speel graag met mijn vrienden Dennis, Gert en Thijs in 

de pannakooi. Dit schooljaar zat ik op volleybal, maar toen ik besefte dat 

ik liever voetbalde, ben ik toch maar weer op voetbal gegaan. 

 

 

  



 
 

pagina 8 
  

Gerben Wever 
 

Hallo, ik ben Gerben Wever en ik ben twaalf jaar. Mijn hobby’s zijn 

karate en gym. Ik ga naar het Ubbo Emmius in Onstwedde, daar ga 

ik TL niveau  doen. Ik heb er wel zin, maar ik vind het ook jammer 

dat ik uit mijn groep ga. Ik heb voor Onstwedde gekozen, omdat het 

lekker dichtbij is en ik denk dat het leuk is. 

Ik weet nog niet precies wat ik wil worden, 

maar ik denk rechercheur of dierenarts, 

want dat lijkt me leuk. Ik kijk er naar uit 

om nieuwe vrienden te maken en om 

andere docenten te ontmoeten. Ik ben 

trots op mezelf, omdat ik TL ga doen, dat 

had ik niet verwacht, daar ben ik super blij 

om. Ik vond schoolkamp ook heel leuk 

maar ik vond het wel jammer dat ik 

heimwee had en daarom ging ik ’s nachts 

naar huis. Er zijn ook kinderen bij 

gekomen de afgelopen jaren, zoals Marc 

en Marjan. Rekenen was niet mijn sterkste 

punt op de basisschool maar ik haalde wel mooie cijfers. Drama 

vond ik echt geweldig, want dan mag je een beetje gek doen, dus 

dat vond ik wel leuk. Er waren natuurlijk momenten van verdriet en 

pijn maar ook van blijdschap en gekheid. Als iemand van de klas 

bijvoorbeeld een grapje maakte, dan ging meester het eerste 

moment wel meelachen, maar als je het nog een keer deed dan wist 

je wel dat je moest stoppen anders werd meester (een klein beetje) 

boos. Ik zie eigenlijk nergens tegen op, want ik heb er super veel zin 

in, maar ik ga mijn vrienden wel missen, want ik vind ze heel 

aardig. Ik vond het leuk op de basisschool omdat ik echt mezelf kon 

zijn (een beetje gek doen enz) dat vond ik altijd heel grappig en ik 

vond het hartstikke gezellig.  
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Gerjan Roelfsema 
 

Hoi, ik ben Gerjan Roelfsema. Ik woon in Onstwedde en ga na de 

zomervakantie naar het Ubbo Emmius in Onstwedde. Daar ga ik tl doen. 

Ik heb voor Onstwedde gekozen omdat het een goede school is en omdat 

het dichtbij is. Ik wil later BMW dealer proberen te worden dat lijkt mij wel 

een leuk beroep. Ik kijk er naar uit om nieuwe vrienden te ontmoeten op 

het vo. Ik ben trots op mijn niveau dat ik ga doen en dat ik nooit ben 

blijven zitten. Ik zie er wel een beetje tegen op dat ik thuis niet meer kan 

gaan eten tussen de middag. Als ik naar het vo ga zal ik wel een paar 

vrienden missen. Ik had veel vrienden op de basisschool ze waren 

allemaal aardig. Op de basisschool vond ik veel dingen leuk zoals kamp, 

schoolreisje, gym, en rekenen vind ik ook leuk. Ik vind alle leraren 

grappig en fijn dat ze mij les gaven. Wij hadden een hele leuke klas en er 

werd veel gelachen en het was altijd 

gezellig. Er is ook 1 leerling bij 

gekomen dat is Marc. Ik vind op de 

basisschool ook wel een paar dingen 

lastig bijvoorbeeld begrijpend lezen, 

woordenschat en taal waren moeilijke 

vakken maar er waren ook leuke en 

makkelijke vakken zoals gym, 

rekenen en geschiedenis. 

Schoolkamp vond ik wel heel erg leuk 

we gingen wadlopen en een step 

tocht maken en we zijn bij een 

museum geweest en we hebben 

vooral veel buiten gespeeld. Ik heb 

een hele leuke groep en ik hoop dat 

ik dat volgend jaar ook weer krijg. 

Ook wil ik alle meesters en juffen 

bedanken.  
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Gert Rijks 
Hallo, ik ben Gert Rijks. 

 

Ik ga na de vakantie 

naar het Ubbo in 

Onstwedde, ik ga TL 

doen. 

ik ga naar Onstwedde 

omdat ik TL hier kan 

afmaken. 

Ik wil later 

elektromonteur worden. 

Ik heb zin om naar het 

VO te gaan omdat je dan 

verder komt met wat je 

wilt worden. 

Ik ben trots op dat ik 0 

onvoldoendes heb 

gehaald in groep 7 & 8. 

Ik zie er nog wel tegenop dat je tussen de middag niet naar huis mag. 

Ik ga mijn oude klas missen omdat je met de meesten 8 jaar op school 

hebt gezeten. 

Ik had hele leuke vrienden in de klas er waren geen groepjes in de klas, 

we waren allemaal bevriend, met de een natuurlijk wat meer dan met de 

ander. 

Soms werden er grapjes gemaakt en dan moest iedereen lachen en als we 

een bijdehand grapje maakten, moest meester ook lachen. 

Wij kregen in groep 7 Marjan en Marc nieuw in de klas. 

Ik vond rekenen het makkelijkste vak en daar zat ik altijd bij de 3 ster 

groep en mijn cijfer op rekenen had een gemiddelde van 9,54. 

Op kamp was het leuk want we waren met zijn vieren aan het praten en 

toen hoorden we ineens iemand niet meer, die sliep dus al. 

We hebben van school ook al een paar keer een voetbaltoernooi gehad, 

toen hebben we 1x gewonnen en maakte ik 3 goals in de finale, toen 

wonnen we ook met 3-0. 
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Gina Looden 
 

Hallo ik ben Gina Looden en ik ben 12 jaar. 

Na de basisschool ga ik Havo doen op de 

Maasdreef in Stadskanaal. Als ik later groot 

ben wil ik misschien gaan werken bij de 

marechaussee.  

Het samen leren met klasgenoten ga ik vast 

leuk vinden. Het laatste jaar gaan mijn cijfers 

heel erg omhoog en daar ben ik best blij mee. 

Ik ga onze lieve meester Nijboer wel een 

beetje missen, hij was altijd super gezellig, 

grappig, aardig en hij hiep goed als iemand 

hulp nodig had. Mijn beste vriendinnen zijn 

Marianne, Naomi en Nine ik ben erg blij dat zij ook naar de Maarsdreef 

gaan, en we komen ook nog eens bij elkaar in de klas. 

Een van de grappigste momenten gebeurde in groep 7, toen hadden we 

juf Driever, als zij boos was werd ze altijd rood en begon ze te lachen. De 

toetsen van groep 8 waren heel spannend omdat het mee telt voor de 

middelbare school. 

Meester Nijboer is vaak erg grappig in de klas, we hadden een keer een 

taal les over emoties en hij deed allemaal verschillende emoties na dat 

was erg grappig, hij kan heel goed acteren en doen alsof. 

In het begin kwam Marjan in onze klas zij is een super aardige vriendin, 

alleen ze moest naar groep 7 om een reden dat vonden wij heel moeilijk, 

de hele klas vond dit echt niet leuk en we missen haar enorm. 

Ik vond rekenen altijd erg moeilijk maar dat is nu best makkelijk. 

We hadden schoolkamp aan het begin van het schooljaar we gingen naar 

Noordpolderzijl daar sliepen we op een boerderij, het was super gezellig 

en er waren super leuke activiteiten. 

Groetjes Gina Looden  
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Jiska Kortebein 
 

Hoi hoi, ik ben Jiska Marije Kortebein. Voor 

de middelbare school ga ik naar het Parcival 

college. Ik heb voor die school gekozen 

omdat je gewoon veel ruimte hebt voor je 

creativiteit. Mijn niveau dat ik ga doen is 

TL/HAVO. 

Ik zou heel graag kunstenares willen worden 

of veearts. Waar ik vooral naar uitkijk is dat 

ik andere mensen ga ontmoeten. Ik ben er 

trots op dat ik toch uiteindelijk voor deze 

school heb gekozen. Ik zit er tegenop dat ik 

mijn vriendinnen veel & veel minder ga zien. 

En ik ga het missen dat ik met ze ging 

ezelen. Met mijn vrienden heb ik heel wat lol 

gehad. Ik had 3 BFF’s.  

Wat ik grappig ook wel schrikachtig vond was toen het raam door de 

stormwind naar beneden viel op Frank z’n iPad. In groep 7 kwamen 

Marjan & Marc in onze groep. Ik werd dikke BFF’s met Marjan. 

Met kamp viel ik & belande in de blubber. Wat ik ook leuk vond om aan te 

werken waren de kerkramen. 
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Joran Sterenborg 
 

Hallo ik ben Joran Sterenborg. Volgend schooljaar ga ik naar het Ubbo 

Emmius in Onstwedde. Het niveau dat ik ga doen is TL. Ik heb voor 

Onstwedde gekozen omdat het lekker dichtbij is en ik kan het in 4 jaar in 

Onstwedde afmaken. Er komen veel kinderen van groep 8 bij mij in de 

klas. Het lijkt me ook leuk om andere kinderen te leren kennen. Ik ken er 

alleen al wel heel veel. 

In groep 1 zaten we eerst 

in de Langeveld school. 

Onze nieuwe school werd 

toen gebouwd. Toen ik 

voor het eerst in de 

nieuwe school kwam, keek 

ik mijn ogen uit. Mijn 

leukste herinnering aan de 

Rank is kamp.  

Er was een voetbalveldje, 

een vuurkorf, een doolhof 

van gras en we gingen ook 

wadlopen. Dat vond ik het leukste aan kamp. Ik heb veel leuke 

herinneringen aan de basisschool. We hebben een gezellige klas en ik 

hoop dat we elkaar na de basisschool nog blijven zien. Ik heb tot en met 

groep 7 alleen maar juffen gehad. In groep 8 kreeg ik meester Nijboer. Hij 

maakt heel veel leuke grapjes. Dit schooljaar is heel snel voorbij gegaan. 

Bij het afscheid gaan we een playbackshow doen. We gaan ‘Bie de Lidl’ en 

‘Baby shark’ doen. Ik wil later graag architect worden. Het lijkt me leuk 

om huizen / gebouwen te ontwerpen. Ook lijkt het me leuk om zelf een 

keer een school te ontwerpen, met allerlei moderne snufjes. Het lijkt me 

ook leuk om mijn eigen huis te ontwerpen. Lekker groot en met een 

mooie tuin. Dat wil ik ook graag voor andere mensen doen.  
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Jorinde Nijboer 
 

Ik ben Jorinde, 11 jaar oud. Ik ga naar het Ubbo Emmius in Onstwedde 

met het niveau Havo. Ik ga naar die school, omdat het dichtbij is en het 

me gezellig lijkt in die school. Later wil ik graag in de zorg werken, want ik 

vind het leuk om te helpen en te 

verzorgen. Ik weet niet hoe ik in de 

zorg ga werken, want je kan met 

kinderen en ouderen werken. Ik kijk 

naar de middelbare school uit want de 

gezelligheid lijkt me leuk en het 

kennismaken met nieuwe vrienden. Ik 

ben trots op de vrienden die ik heb 

gemaakt op de basisschool. Het enige 

waar ik tegenop zie op het voortgezet 

onderwijs is dat je er meer voor moet 

doen. Ik ga de kinderen uit mijn klas 

zeker missen en mijn vrienden. Mijn 

vrienden waren wel altijd heel aardig 

en behulpzaam. Soms als de meesters 

of juffen een grapje maakten moesten 

we allemaal wel een beetje lachen. In 

groep 8 was mijn vader mijn meester. 

Dat voelde niet anders dan andere 

meesters en juffen, heel gewoon 

eigenlijk, maar ik vond het wel leuk. Toen Marjan bij ons in de klas kwam 

kende ik haar al een beetje maar daarna werden we hele goede 

vriendinnen. Het moeilijkste vak op de basisschool vind ik wel 

aardrijkskunde. En het makkelijkste vak geschiedenis (wat er nu niet echt 

meer is omdat blink er voor in de plaatst is gekomen). Het schoolkamp 

was echt heel leuk. Door het schoolkamp ben ik namelijk ook van mijn 

spooktochten angst afgekomen XD. Groep 8 was echt het leukste 

schooljaar van school. Je doet aan acties mee je hebt een afscheidsshow 

en een kamp. Het was een hele gezellige tijd.    
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Julian Deiman 
 

Hallo ik ben Julian Deiman en ik ben 12 jaar. Ik ga jullie wat vertellen 

over mijn school. Ik ga volgend jaar naar het Ubbo Emmius Onstwedde. Ik 

ga het niveau TL doen, ik kom in een TL klas. 

Ik koos voor deze school omdat ik hier 

alles ken en dat ze hier met iPads 

werken. 

Later wil ik graag motormonteur worden 

want ik heb zelf ook een motor en dat 

lijkt mij heel leuk. Het is wat vrijer op de 

middelbare school en het eerste uur is 

soms vrij. 

Ik ben trots dat ik TL ga doen. Ik zie er 

tegen op dat ik heel veel huiswerk moet 

maken. Ik ga de hele klas missen en de 

gezelligheid. Ik kom bij al mijn vrienden 

weer in de klas. 

Ik vond het leuk dat meester bijna nooit 

boos werd. Ik vind het wel een beetje jammer dat je bijna geen contact 

meer met je oude meester. Ik vond Engels altijd heel erg moeilijk en 

rekenen allemaal heel makkelijk. Op schoolkamp was het heel erg leuk en 

alles mocht bijna van meester en van juf mocht niet zo veel maar dat was 

wel grappig. Ik vond het een super leuk school jaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
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Léon Wever 
 

Hallo, ik ben Léon Wever. 

 

Ik ben 13 jaar en ga naar Ubbo Onstwedde 

en ga TL doen. Ik ga naar Onstwedde, omdat 

het lekker dicht bij is. Het Ubbo lijkt me wel 

leuk want het is weer iets anders. 

Na het voortgezet onderwijs wil ik een 

opleiding gaan doen voor timmerman. Ik ben 

trots want heb mijn best gedaan op de 

basisschool. Op het VO heb ik geen zin in 

huiswerk.  

Ik ga de juffen en meesters missen en 

kinderen uit de klas. Er zijn vrienden die ik 

ga missen, maar er gaan en paar gaan ook 

naar TL in Onstwedde.  

Meester Nijboer maakte vaak grapjes. Het was een fijne klas in groep 7 

kwam Marc er bij en Marjan. Het moeilijkste vak is spelling en het 

makkelijkste vak is gym. 

Schoolkamp was heel leuk. We deden leuke dingen wadlopen, steppen en  

naar een museum.  
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Marc Verhoeven 
                                                                                                             

Hallo ik ben Marc Verhoeven, ik ben 12 jaar oud, ik doe 

aan kickboxen zit op zwemclub en ga naar scouting. Ik 

ga naar de UBBO en hier ga ik havo doen. Ik ga naar 

Onstwedde naar de UBBO omdat dit mooi dichtbij is. 

Later wil ik veehouder worden dat lijkt mij een leuk 

beroep. 

Ik wil graag mijn havodiploma halen daar kijk ik naar 

uit en om andere vakken te leren Het mooiste en waar 

ik trots op ben is mijn begrijpend lezen die in mijn 

rapport van een 4 naar een 2 is gegaan. Wat ik niet zo 

leuk vind is dat sommige vrienden van mij minder vaak ga zien. 

Ik denk dat we nu veel meer huiswerk krijgen op de UBBO, mijn vrienden 

waren erg aardig, sommigen waren grappig en anderen waren weer 

serieuzer. 

Het spannendste was de uitslag van de DIA eindtoetsen. Meester Nijboer 

maakte vaak grapjes en wordt niet heel snel boos.  

De makkelijkste vakken waren techniek en gymnastiek de moeilijkste 

begrijpend lezen. Op schoolkamp hebben we nog wadlopen gedaan 

en op de step en fiets naar een openluchtmuseum.  
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Marianne Geertsema 
 

Volgend  jaar ga ik naar 

Maarsdreef en ik ga dan havo 

doen. Ik heb deze school gekozen 

omdat het me wel een leuke 

school leek en ik moet 

uiteindelijk toch naar 

Stadskanaal. Later wil ik denk ik 

verpleegster worden ik ga nu van 

de basisschool af en ik hoop dat 

mijn andere school leuk wordt. 

Maar ik ga groep 8 wel missen ik 

ben trots op alle leuke momenten 

in groep 8. We zijn al 8 jaar bij 

elkaar op school en ik denk dat 

die jaren mooi waren en dat we 

die jaren nooit vergeten. Nu ik 

naar het Ubbo ga denk ik dat ik 

veel huiswerk krijg. Ik ga groep 8 

super erg missen en het was 

altijd super gezellig met mijn 

vrienden. Ik vond dit hele jaar 

leuk omdat we een sterke band 

met elkaar hebben gekregen het 

was ook vaak grappig. Er zijn een 

paar kinderen in de groep gekomen maar ze hoorden direct bij groep 8. 

Op school vind ik het wel makkelijk. Met onze klas zijn we ook op kamp 

geweest daardoor zijn we hecht geworden als groep ik ga groep 8 heel erg 

missen en ik hoop dat we contact houden en altijd een groep blijven.                                                                                                                               
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Marijn Huls 
 

Hallo ik ben Marijn en ik ben dertien jaar, 

mijn hobby’s zijn voetbal En vissen. Ik ga 

naar Ubbo Emmius in Onstwedde, daar ga ik 

het niveau TL doen. Ik heb er wel zin in, maar 

ik vind het ook jammer dat ik uit mijn groep 

ga. Ik heb voor Onstwedde gekozen, omdat 

het niet ver is met fietsen. Ik weet niet wat ik 

wil worden. Het lijkt me spannend om andere 

klasgenoten te hebben, omdat ze nieuw zijn. 

En ik ben blij dat ik TL doe, want ik zou eerst 

Kader doen. Ik heb nu al zin in het nieuwe 

schooljaar. 

Ik ben er trots op dat ik me goed heb 

ontwikkeld bij het lezen. Ik zie nergens 

tegenop als ik denk aan het VO. Ik zit volgend 

jaar ook bij Gert en Gerben in de klas. Ik vind 

het leuk als kinderen grapjes maken, omdat ik van grappen hou. Het 

moeilijkste vak vind ik spelling, het makkelijkst vind ik rekenen.  
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Martin Strockmeijer 
 

Hallo ik ben Martin, Ik ga naar havo hier in 

Onstwedde en dat ga ik doen omdat het lekker 

dichtbij is en omdat mijn broer Raymond hier op 

school gezeten heeft. Ik wil later architect worden 

omdat het me een leuke baan lijkt en je veel mag 

tekenen. Ik kijk uit naar de nieuwe klasgenoten 

die ik er bij krijg & de eerste uren vrij :) . ik ben 

trots op dat ik HAVO ga doen & dat ik nog nooit 

ben blijven zitten. Maar het huiswerk lijkt me 

minder leuk :( & dat school soms tot 5 uur 

doorgaat. Ik ga mijn klasgenoten natuurlijk 

minder vaak zien en dat ga ik missen. Mijn 

vrienden waren er natuurlijk ook en het is altijd 

leuk om vrienden je heen te hebben. Ik vind de 

pauze altijd leuk maar vooral de pannakooi. 

meester Nijboer maakt soms wel eens een grapje 

tussen door en vind ik ook wel grappig. In groep 4 

kwam Marijn bij ons in de klas en daar werd ik ook vrienden mee, in groep 

kwam Léon bij ons in de klas en daar werd ik ook vrienden mee & in groep 

7 kwam Marjan bij ons in de klas en dat was ook leuk. Ik vond taal en 

spelling altijd moeilijk en natuur en aardrijkskunde altijd makkelijk. En op 

schoolkamp gingen we in groepjes van 4 met elkaar op een kamer en dat 

was leuk want ik had een leuk groepje van Thijs, Marijn, Gert en ik en 

voor dat we gingen slapen praatten we altijd nog wat dat was ook altijd 

leuk op kamp gingen we onder andere zwemmen, wandelen, voetballen 

en wadlopen dat was ook leuk. En ik vond de dingen die we op het 

schoolplein deden ook leuk want we gingen onder andere ezelen, 

voetballen en tikkertje/verstoppertje doen.  
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Naomi Geertsema 
 

Naomi Geertsema 

Ik ga volgend jaar naar Maarsdreef. en 

daar ga ik havo doen. Ik heb gekozen 

om naar de Maarsdreef te gaan omdat 

het me een fijne school lijkt. Ik weet 

nog niet zeker wat ik later wil worden 

maar ik denk dat ik verpleegster wil 

worden. Het lijkt me leuk om nieuwe 

vrienden te maken/ik vond de leuke 

momenten met groep 8 leuk zoals 

kampen. Het is heel erg wennen want 

op het vo krijg je veel meer huiswerk. 

Ik vind het jammer dat ik sommige 

vrienden niet meer ga zien. Ik heb met 

mijn vrienden een hele sterke band 

gekregen door groep 8. Groep 8 was 

grappig gezellig en gek we waren lief 

tegen elkaar en hebben een hechte band. Meester Nijboer maakte veel 

woordgrappen en dat was altijd grappig. In de loop van groep 8 zijn er 

nieuwe kinderen bij ons in de groep gekomen we hebben ze bij de groep 

betrokken en zo werden we nog hechter. Ik vond groep 8 wel makkelijk 

gaan door het huiswerk kan je je een beetje voorbereiden voor het vo. 

Schoolkamp was heel gezellig iedereen had het leuk met elkaar en daar 

door zijn we een hele hechte groep geworden. Ik vond groep 8 een 

gezellig schooljaar. 
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Nine Rengers 
 

❤ Hoi ik ben Nine ❤ 

❤ Ik ben 11 jaar & ik rijd paard. Ik rijd bij 

Manege De Driesporen. Ik zit bij dressuur 

klasse: B, dat is de vierde klasse & bij 

springen maakt het niet uit welk niveau je 

doet. Dat heeft meer te maken met wat je 

kan. 

Op de foto zie je mij (de voorste; bijna 

twee jaar oud) voor het eerst op een 

pony. Het is nu nog steeds mijn grootste 

hobby. 

Ik wil later graag Gedragstherapie voor 

paarden gaan studeren en daarna 

getraumiseerde paarden trainen. 

Ik houd van dieren. Vroeger hadden we 

thuis twee honden, Flo & Bas. Nu hebben 

we twee poezen, Fampke & Pipje. Ik heb 

een eigen Russische dwerghamster: 

Popcorn. 

❤ Ik vond het leuk op de basischool. Het was jammer dat in groep 6 mijn 

vriendin Maybritt ging verhuizen. Gelukkig heb ik nog steeds contact met 

haar. 

Ik vind het grappig als juf Driever gaat lachen, want dan wordt ze 

helemaal rood. Ik vind vrije tijd het leukste, want dan kan ik tekenen. 

Jiska is mijn allerbeste vriendin, al vanaf groep 1. We hebben veel plezier  

gehad samen in en buiten school. Ze gaat helaas nu naar een andere 

middelbare school, maar we gaan elkaar nooit vergeten. In onze vrije tijd 

zoeken we elkaar op en gaan we bij elkaar logeren. 

❤ Ik ga naar de Maarsdreef in Stadskanaal en ga daar de havo doen. Ik 

heb voor de Maarsdreef gekozen, omdat het me gewoon leuk leek. 

❤ Good Bye ❤ 
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Noa Lyn Holwerda 
 

Ik ben Noa Lyn. Na de zomervakantie ga ik 

kader doen op het Ubbo Emmius in Onstwedde. 

De kennismaking met de klas was super leuk en 

ik heb er erg veel zin in. Ik heb vooral zin in het 

koken en de pauzes. Ik heb een super leuke 

mentor en een leuke klas. 

Mijn hobby’s zijn koken, helpen met peuter- en 

kleutergym, helpen met mijn kleinste broertje 

verzorgen, skeeleren en buiten spelen. 

Mijn tijd op de basisschool ging eigenlijk heel 

snel. 

De leukste herinneringen heb ik aan het 

oppassen in groep 1 en 2 en de meesters- en 

juffen dag. 

Wat ik het meeste ga missen van deze school, is meester Nijboer. Want 

hij is echt de allerleukste en beste leerkracht, hij heeft mij heel erg goed 

geholpen, en door hem ben ik heel erg vooruit gegaan. 

Het laatste jaar ging gelukkig lekker snel want ik heb echt zin om naar het 

Ubbo te gaan. 

               Groetjes Noa Lyn Holwerda 
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Rik Hoekzema 
 

Hoi, ik ben Rik Hoekzema. Na de basisschool ga ik 

kader doen in Onstwedde. Ik heb voor Onstwedde 

gekozen omdat het lekker dichtbij is. Ik zou later 

graag het bedrijf van mijn vader over willen nemen. 

Wij hebben thuis een landbouwbedrijf in Alteveer. 

Ik heb zin in het Ubbo omdat ik dan weer een 

nieuwe klas krijg. Maar ik ga mijn oude klas wel 

missen en mijn vrienden vooral. Ik vond de 

basisschool altijd leuk. Het was altijd gezellig in de 

klas en er werden veel grapjes gemaakt. Ik vond 

rekenen het makkelijkste vak op de basisschool, 

spelling en taal vond ik altijd heel erg lastig.  

Met schoolkamp gingen we met de FC Groningen 

bus op kamp. Ik zat bij Leon, Gerjan, Julian en bij 

meester op de kamer en dat was heel gezellig. De 

directeur kwam ook nog en hij ging met ons 

voetballen. De volgende dag gingen we met de groep wadlopen en we 

zaten allemaal vast in de modder. Toen zagen we ook nog een schelp die 

je bijna nooit vindt. Die namen we mee in een plastic zak. Daarna werd 

Dennis gebeten door een krab. Daarna gingen we zwemmen in een 

ondiepe vaargeul. We hadden twee km het strand opgelopen en we 

gingen de hele tijd rennen totdat we heel moe waren. We gingen toen op 

het modder liggen en ons ingraven. Terug hebben we weer helemaal 

gerent. We gingen verder nog in een sloot zwemmen en bommetjes 

maken van de steiger. En toen waren we weer bij het huis en was het 

kamp afgelopen. 

Groetjes Rik Hoekzema 
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Thijs Halmingh 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Thijs Halmingh, en 

ik ben net 12 geworden. Ik heb 

8 jaar op CBS De Rank in 

Onstwedde gezeten. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 ga 

ik naar Ubbo Emmius, locatie 

Maarsdreef Stadskanaal. Ik ga 

daar naar de Kader-brugklas. Ik 

heb voor deze locatie gekozen, 

omdat ik in Onstwedde maar 2 

jaar de richting Kader kan 

volgen, en omdat ik de 

technieklokalen er erg mooi 

vond tijdens de open dagen. 

Wat ik later wil worden, weet ik nog niet precies. Ik twijfel tussen 

vrachtwagenchauffeur en bouwvakker. In ieder geval wordt het vast een 

beroep waar mijn Kader-opleiding van pas komt. Ik zie er naar uit om op 

het Ubbo allemaal nieuwe kinderen te ontmoeten en nieuwe vrienden te 

maken. Wel denk ik dat ik mijn klasgenoten van de Rank zal gaan missen.  

Het leukste vak op school is gymnastiek, omdat je hier niet steeds stil 

hoeft te zitten en lekker veel energie kwijt kunt. Spelling vind ik het minst 

leuk, omdat je daarbij vooral veel moet schrijven.  

In mijn vrije tijd speel ik graag een potje voetbal. Sinds mijn vijfde 

voetbal ik al  bij Onstwedder Boys. Ik hoop dat er als ik straks op het 

voortgezet zit, nog genoeg tijd overblijft naast al het huiswerk maken, om 

te blijven voetballen! 

Als ik straks naar de Maarsdreef ga, moet ik elke dag fietsen vanaf 

Onstwedde. Dat is best een eindje. Ik heb daar wel zin in, maar hoop dat 

ik met anderen samen kan fietsen. Dat is wel een stuk gezelliger. 
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Woordzoeker 
Vind de namen van de leerlingen van groep 8, de overgebleven letters 

vormen een belangrijke zin. 

 

!!!!! 


