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Arjen Wever 
 

Ik ben Arjen Wever. Ik ben 12 jaar en volgend schooljaar ga ik VWO doen 

in Onstwedde. Ik heb ervoor gekozen om in Onstwedde naar school te 

gaan omdat dat dichterbij is en daar gaan meer uit de klas heen. Ik denk 

dat ik later boer wil worden maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. In 

mijn vrije tijd voetbal ik graag.  

Het leukste vak vind ik gym. Dat vind ik leuk omdat je dan spelletjes doet 

en kan bewegen. Met andere vakken moet je de hele tijd blijven zitten. De 

minst leuke vakken vind ik Engels en spelling. Engels vind ik ook het 

lastigste vak. 

Het lijkt me leuk om naar het Ubbo te gaan, omdat je dan soms eerder 

vrij bent. De enige dingen die me niet leuk lijken aan het Ubbo is dat je 

best veel huiswerk moet maken en het lijkt me ook niet leuk als je voor 

het eerst in de nieuwe klas komt en nog niemand daar kent. Verder lijkt 

het Ubbo me wel leuk. 

Dit jaar vond ik het leukste jaar van de basisschool. 

In het begin van het jaar gingen we op kamp naar 

Ameland. Sommige dingen waren wel leuk. We 

gingen in een vuurtoren en naar het strand op de 

laatste dag. Op de boot was het ook leuk. In het 

midden van het schooljaar deden we mee aan de e-

wast race. We waren tweede geworden maar we 

mochten toch nog naar Nemo, omdat we heel veel 

punten hadden gehaald.  

Dit was mijn afscheidsblad. 
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Bart Visser 
 

Hallo, ik ben Bart Visser. 

Ik ben 12 jaar en ik ga volgend jaar 

naar het UBBO Onstwedde naar het 

vo en daar doe ik TL. 

Ik heb ervoor gekozen om in 

Onstwedde naar school te gaan 

omdat het lekker dichtbij is en je TL 

er helemaal kunt afmaken. 

Ik weet nog niet wat ik later ga 

worden. Ik kijk ernaar uit om naar 

het vo te gaan want dan kan ik weer 

nieuwe vrienden maken. 

Het leukste wat ik dit jaar heb gedaan 

is meedoen aan de e-waste race. Wel 

jammer dat we niet eerste zijn 

geworden maar tweede is natuurlijk 

ook goed. Wel leuk dat we alsnog naar NEMO mochten. 

We zijn natuurlijk ook op schoolkamp geweest. Dat was ook heel erg leuk. 

We gingen eerst in de bus en de buschauffeur ging zingen. Toen gingen 

we op de boot verstoppertje doen. En op Ameland gingen we heel veel 

fietsen. En natuurlijk ook een bonte avond. 

Wel jammer dat er dit jaar corona kwam anders konden we ook nog naar 

het rijksmuseum. 

Ik vind rekenen het allerleukste vak, want ik ben er wel goed in en het is 

op de computer. 

Spelling vind ik het aller saaiste vak want dat moet op papier en het is 

veel schrijven en veel regels. 

Thuis hadden we ook gewoon nog huiswerk en toetsen. Gelukkig mogen 

we nu wel weer naar school toe. 

Ik heb nu al zin in volgend jaar maar eerst komt de zomervakantie nog. 

Dit was mijn verhaal. 
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Benjamin Wubs 
 

Hallo, mijn naam is Benjamin Wubs, ik ben 

twaalf jaar. Ik ga later naar op Maarsdreef 

in Stadskanaal TL doen. Ik heb gekozen 

voor de Maasdreef omdat je daar 

Technologie & toepassing (T&T) kan 

volgen. Ik hoop daarmee erachter te 

komen wat ik later wil worden. 

Ik kijk vooral uit naar T&T. Waarschijnlijk 

ga ik mijn vrije tijd erg missen. 

En waar ik trots ben, is dat ik heb 

meegedaan aan het techniektoernooi en 

aan de e-wasterace. 

Wat ik in groep vier erg leuk vond was de juf. Ze spelde alle dictees. Ik 

ben namelijk erg slecht in spelling, maar doordat het voorgezegd werd 

ging het prima. Gym vind ik leuk. Van spel en toestel, vind ik toestel 

leuker. We waren met veel kinderen. Daarom is de groep uiteindelijk in 

tweeën gedeeld. 

In het begin zag ik erg tegen schoolkamp op, maar uiteindelijk was het 

wel leuk. Gelukkig was ik al een keer op clubkamp geweest. Het was een 

héél groot park, we mochten zelf niet overal heen wat dat was te ver weg. 

Er was een kabelbaan over het water dan kon je naar een eiland of je 

moest er over een parcours heen. We zijn naar een museum geweest en 

daar gingen we naar het strand en moesten we plastic verzamelen en 

daar maakten we poppetje van. 

Ik heb op voetbal gezeten maar zit nu op gym. Ik hoop dat er mensen uit 

Vlagtwedde heen gaan zodat we samen kunnen fietsen anders is het best 

saai.  

Dit was de afscheidskrant van Benjamin Wubs. Dag! 
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Denise Sassen 
 

Hallo ik ben Denise en ik ben twaalf jaar oud ik 

ga naar de school hier in Onstwedde. Ik ga havo 

doen ik heb voor deze school gekozen omdat het 

heel dichtbij is en het heeft een goeie status. 

Ik kan hier drie jaar op school zitten en mijn 

laatste twee jaar maak ik dan af in Stadskanaal.  

Als ik later volwassen ben wil ik graag dierenarts 

worden. Dat komt omdat ik veel met dieren heb 

ik heb zelf op dit moment ook zelf 8 dieren die 

van mij zijn en dan zijn er nog drie van de hele 

familie. 

Ik heb zin om naar deze school te gaan maar ik vind het ook wel 

spannend omdat we dan weer de kleinste en jongste kinderen van de 

school zijn. 

Over kamp gesproken vond ik het heel leuk in Ameland het was daar erg 

leuk, er was wel erg veel zand dat wel. Toen we bij het strand mochten 

kijken had ik zelfs nog een zeesterren arm gevonden. Die heb ik nu nog 

steeds.  

Het was jammer dat de meisjes en jongens niet bij elkaar mochten komen 

’s avonds maar ja. Er was daar ook nog een speel plekje met een 

kabelbaan. Daar gingen we dan tikkertje doen dat was erg leuk.  

Ook met de e-waste hadden we veel tijd ingestoken we hadden zo veel 

het was niet normaal en we hebben het Nederlandse record verbroken.   

Maar omdat het gedeeld werd door de hoeveelheid kinderen hadden we 

net niet gewonnen. We hadden alsnog het schoolreisje gewonnen omdat 

we zo veel hadden. 

Ik hoop dat ik later mijn kinderen goed kan onderhouden. En daarom ga 

ik heel erg mijn best doen om zo goed mogelijk te leren en dan een goeie 

baan te vinden om genoeg te verdienen voor eten. Ik hoop dat jullie van 

mijn verhaal genoten ik heb het zo goed mogelijk gemaakt.  

Vriendelijke groeten Denise Sassen. 
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Dennis Scholtens 
 

Hallo, mijn naam is Dennis Scholtens en ik ben 12 

jaar. Ik hou voetballen en gamen. Ik kies voor 

Onstwedde UBBO Emmius en ik ga naar TL. 

Waarom ik voor Onstwedde kies, is omdat ik mijn 

school hier af kan maken. Ik weet nog niet wat 

later wil worden. Ik kijk er naar uit om 

tussenuren te hebben. Waar ik tegenop zie zijn de 

docenten of ze streng zijn. 

Wat ik ga missen zijn mijn vrienden die naar een 

andere school gaan. Wat ik grappig vond was 

toen een van de juffen de slappe lach kreeg. Wat ik raar vind is dat je nog 

niet mag gymmen maar wel met iedereen in de klas mag zitten. De twee 

moeilijkste vakken vind ik stil zijn en begrijpend lezen. 

Op schoolkamp gingen we drie dagen naar Ameland. Daar hadden een 

heilige kinker. We gingen een keer naar de zee en we hadden een soort 

klein meertje een soort takeltouw eraan daar mochten we eerst niet op. 

En ik sliep met Thijs en Nick op een kamer. We hadden ook onze eigen 

knekdrive. En op het eind moesten we allemaal klusjes doen zoals de wc’s 

schoonmaken dat was een stuk minder leuk en toen bij dat meertje zeiden 

een paar kinderen dat er vissen in zaten en toen waren super veel 

kinderen bang. Toen we met de boot aankwamen moesten we ook nog 

super lang op de fiets naar een huisje met veel kamers. En de bootreis 

duurde een uur ofzo en op de terugreis waren er ook een paar kinderen 

die zoveel mogelijk highfives gingen vragen het mocht niet van onze eigen 

klas. 
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Elise Luring 
 

Hoi! Ik ben Elise Luring en ik ben 11 jaar. 

Na Groep 8 ga ik naar de havo in Stadskanaal (Maarsdreef). 

Dan kom ik in de klas M1L. Ik heb deze school gekozen omdat het dicht bij het 

centrum zit en dus kan ik elke week naar de Mac.😊 

Mijn broer en zus zijn daar ook naar school geweest dus als ik iets niet snap 

kunnen zij mij helpen. 

Ik weet nog niet wat ik later wil worden, maar ponyfokker lijkt mij leuk. 

Als je pony’s fokt, dan zet je een merrie en een hengst bij elkaar en raakt de 

merrie zwanger. Juf worden lijkt mij ook leuk omdat je dan bezig bent met 

kinderen. 

Op de basisschool vond ik het leukste jaar denk ik groep 3. Toen leerde ik lezen 

en schrijven. Dat vond ik heel leuk. Groep 8 vond ik ook een heel leuk jaar want 

je had natuurlijk afscheid en kamp en 

nog veel meer leuke dingen! Wat ik 

wel jammer vond, was dat we 

gesplitst werden, want in groep 8 

krijgt de groep meestal een hechtere 

band. Eerst zou ik in 8b komen, dat 

vond ik niet zo leuk want ik zat dan bij 

geen een vriendin in. Nu zit ik in 8a 

bij meester Nijboer. Dat is erg 

gezellig. Ik vind het leuk om Meester 

te plagen en gelukkig heeft hij wel 

gevoel voor humor. 

Mijn hobby's zijn: ponyrijden, dansen 

en natuurlijk meester plagen. 

Ik heb een eigen pony Britta samen 

met haar hoop ik na de corona-crisis 

weer wedstrijden te kunnen rijden. 

Zoals ik al zei zit ik ook op dansen. 

Dit doe ik samen met Janiek in Stadskanaal. 

Doei!  
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Gerben Kruiter 
 

Ik ben Gerben Kruiter ik ben 

12 jaar oud en ik ga naar Ubbo 

Emmius Onstwedde. Ik ga daar 

TL doen. Ik hou van voetbal ik 

zit in jo12-1 van Onstwedder 

Boys. Ik vind het jammer dat 

ik niet op groot veld speel 

want dat is lekker groot. Ik 

hou ook nog van trekkers. 

Ik heb voor Ubbo Emmius 

Onstwedde gekozen omdat het 

dichtbij is en ik kan TL er afmaken. Ik weet nog niet echt wat ik wil 

worden later, maar wel iets met techniek. Ik kijk uit naar dat ik andere 

tijden heb dan op de basisschool. Ik heb geen zin in huiswerk want op het 

Ubbo is het veel meer dan op de basisschool. 

Op de basisschool had ik best veel vrienden maar de meeste gaan naar 

een ander niveau maar wel in Onstwedde. 

Ik vind gym het leukste want dan kun je bewegen en spelletjes doen maar 

spelling vind ik niet leuk omdat ik er niet zo goed in ben. 

We gingen naar Ameland op schoolkamp het was heel leuk en op de boot 

waaide het heel erg en dat was grappig. We hadden heel veel ruimte om 

het huisje heen. We speelden veel tikkertje en verstoppertje. 

We gingen ook op de fiets in het donker naar de vuurtoren. 

En toen lieten we veel mensen schrikken. We gingen ook nog iets met  

afval uit de zee iets maken maar het stonk wel heel erg. De laatste dag 

gingen we naar het strand en dat was wel leuk. 
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Irene Migchels 
 

hallo ik ben Irene Migchels. Ik ga naar Ubbo 

Emmius Onstwedde ik ga TL doen. Ik heb voor 

Onstwedde gekozen, omdat ik het hier dan af kan 

maken op school. 

Ik weet nog niet wat ik later wil worden, want ik 

vind alles wel leuk. Ik kijk er wel naar uit om 

nieuwe vrienden te maken. Ik ben wel trots op 

mezelf omdat ik TL ga doen. 

Ik ben bang dat ik mijn oude klasgenoten niet meer 

zo veel zie en ik ga het missen dat we niet meer 

achter een Chromebook/iPad mogen. Het is ook wel 

grappig als iemand een grapje maakt want, dan 

moet direct de hele klas lachen. Het grappigste 

moment in de klas was bij Engels toen meester op 

de tafel ging staan en viel. Het moeilijkste in de klas is om stil te blijven 

en het makkelijkste is toch wel handvaardigheid denk ik. 

Schoolkamp was toch wel echt het leukst. We hadden achter de Boekanier 

(dat was ons verblijf) een meertje daar mochten we in zwemmen er was 

ook kabelbaan over het meertje. We hadden ook nog super veel ruimte 

om te spelen. We waren toen op de fiets naar de vuurtoren geweest dat 

was super ver fietsen. 
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Ivar Stubbe 
 

Hallo allemaal, 

Ik ben Ivar Stubbe, en ik ga naar het Ubbo Emmius mijn niveau is Kader. 

Ik heb voor Ubbo Emmius gekozen omdat ik drie minuten van school 

woon. 

Ik wil graag bij de hondenbrigade, want ik kan goed met honden omgaan. 

Ik kijk er naar uit om mijn nieuwe klasgenoten te ontmoeten, maar ik ga 

mijn vrienden wel missen. Mijn meeste vrienden gaan ook Kader doen dat 

vind ik wel leuk. Ik vond het raar/grappig om drama met juf van Oosten 

te doen. We deden altijd onze sokken uit, en dan moest je kleurtjes 

sokken aan doen dat was altijd wel heel grappig. Vorig jaar kwamen er 

twee nieuwe kinderen bij ons in de klas, eerst moesten we wennen daarna 

was het leuk. Wat ik altijd echt saai vond op de Basisschool is Schrijven 

en Nieuwsbegrip, want dan moet je de hele tijd schrijven. Maar gym was 

wel leuk en makkelijk.  

Schoolkamp was het leukste wat ik met school gedaan heb, we gingen 

naar Ameland. Eerst gingen we met de bus daarna met de boot en als slot 

op de fiets toeren, toen we er waren gingen de jongens de ene kant en de 

meisjes de andere kant toen werden we verdeeld in groepen. Ik zat 

samen met Bart in een kamer het was erg gezellig. Ik had stiekem snoep 

mee en chips. En toen moesten we weer naar huis eerst toeren daarna op 

de boot op de boot deden we verstoppertje en tot slot met de bus. 

                                                 Dit was mijn afscheidskrant!! 
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Janiek de Groot 
Hey iedereen  

Ik ben Janiek de Groot. Ik ben dertien jaar. 

Mijn hobby is dansen. Ik vind het superleuk 

en ik ga daar met Elise naartoe. Eerst ging ik 

alleen en daarna kwam Elise erbij, daarom 

gaan we nu telkens samen. Ik ga naar Ubbo 

Emmius in Onstwedde. Mijn niveau is kader. 

Ik heb voor deze school gekozen omdat het 

dichtbij is en mijn broer zat er ook op, maar ik 

vind het ook een mooie en goede school. Ik wil later kapster worden, want 

het lijkt mij een leuk beroep. Ik kijk er naar uit om nieuwe mensen te 

leren kennen. Ik ben trots op mijn familie. Waar ik geen zin in heb is veel 

huiswerk maken. Ik ga mijn oude klas wel missen en de meester stiekem 

ook wel. Mijn vrienden zijn echt heel aardig en we zijn bijna elke pauze 

met elkaar. De humor van onze meester ga ik denk ik wel missen op de 

middelbare school. Er zijn ook nieuwe kinderen in de klas gekomen. Ik 

vind spelling best wel lastig en rekenen kan daar ook wel bij. Maar gym is 

wel makkelijk vind ik. We zijn ook op schoolkamp geweest naar Ameland, 

het was superleuk en we hebben hele leuke dingen gedaan. We hebben 

gefietst en je lag met drie andere kinderen in een kamer. Schoolkamp was 

echt superleuk. Ik, mijn broer en mijn ouders zijn drie jaar geleden 

verhuisd. We hebben net een nieuw tuintje. Daar stond eerst onze 

trampoline, maar die hebben we verkocht. Het is echt heel mooi 

geworden.       

Groetjes Janiek de Groot 
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Jarno Wever 
 

Hallo allemaal 

Ik ben Jarno Wever ik ben 11 jaar 

oud. Ik hou gamen & buitenspelen. 

Volgend jaar ga ik havo doen op Ubbo 

Emmius Onstwedde. Ik heb deze 

locatie gekozen omdat het lekker dicht 

bij is en ik nog veel vrienden terug zie. 

Wat mij leuk lijkt aan het voortgezet 

onderwijs is een nieuwe klas, vrienden 

& andere verschillende schooltijden. 

De schooltijden verschillen soms per 

dag omdat je soms uitval hebt. Uitval 

lijkt mij prettig omdat je dan kan 

uitslapen. Ik heb heel veel zin in de brugklas Het huiswerk op het vo lijkt 

me wel wat veel maar daar wen je wel aan.   

Ik wil denk ik later richting de bouwsector dus ik hoop dat mijn havo 

advies daarbij helpt. 

Het leukste vak vond ik gym, omdat je lekker mag bewegen, rennen en je 

energie kwijt kunt. Het saaiste vak vond ik: spelling en schrijven, omdat 

je zo veel moet schrijven. Het buitenspelen ga ik denk ik missen. 

Schoolkamp vond ik heel erg leuk. Als eerste gingen we met de bus naar 

de haven voor de boot. We gingen naar de Boekanier op Ameland. Op de 

eerste dag gingen we de vuurtoren van Ameland beklimmen en 

strandjutten. Op de tweede dag gingen we naar een natuurmuseum toe. 

We maakt dingen van afval plastic en die middag bij de boekanier gingen 

we met een kabelbaan over het water. De derde en laatste dag gingen we 

naar het strand. Toen gingen we met de boot naar de haven om dan met 

de bus naar huis te gaan. 

Dit was mijn verhaal ik hoop dat u ervan genoten heeft. 
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Jolien Buitenhuis 
 

Hallo ik ben Jolien Buitenhuis en ik ben 11 jaar. Ik ga naar Ubbo Emmius 

Stadskanaal en dan naar kader. Ik ga daar heen omdat mijn zussen ook 

naar Stadskanaal gaan en ik in Onstwedde maar 2 jaar kader kan doen en 

ik daarna alsnog naar Stadskanaal moet. Dus daarom ga ik gelijk naar 

Stadskanaal toe. Ik wil later graag een melkveebedrijf, maar als dat niet 

kan weet ik het nog niet. Wat me leuk lijkt op het Ubbo is als er lessen 

uitvallen en dat je van lokaal naar lokaal moet, want dan kan je ook weer 

even lopen. Ik ben trots op dat ik al veel 

beter spelling en nieuwsbegrip kan. Ik vind 

het wel spannend dat ik niemand ken ik de 

klas waar ik heen ga, maar ik hoop dat ik 

daar snel vrienden maak. Ik ga mijn 

vrienden van hier wel heel erg missen. Wat 

me lastig lijkt is dat je geen vaste 

juf/meester hebt, dus daar heel veel namen 

moet onthouden. Het was wel heel grappig 

nu als de juf/meester naar een les ging 

kijken en dan zei nee dit gaan we niet 

maken, dan konden we een les overslaan. 

Soms had je les van een meester of juf en 

dan waren ze heel streng en kwam je in de 

juffen- en meesterkamer en dan waren ze juist heel aardig. In groep drie 

kwamen Janiek en Lisa in de klas en gingen er ook 2 kinderen weg en in 

groep 5 kwam Rik in de klas erbij en daarna nog 2. Gym was het 

makkelijkste vak op school, omdat je dan heel veel mocht bewegen en dat 

is niet moeilijk. Spelling was het moeilijkste, want dat snap ik niet goed. 

Schoolkamp was heel leuk omdat je gewoon een groot vak had waar je 

mocht komen en je kon slapen met de anderen en dat was heel gezellig. 

En de activiteiten die we gingen doen waren ook heel leuk. 
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Jolien Louwdijk 
 

Hallo mijn naam is Jolien Louwdijk ik 

ben 12 jaar oud. Ik ga naar 

Onstwedde, omdat dat lekker dichtbij 

is. Ik ga BBL doen. Ik weet nog niet 

precies wat ik wil worden ik denk 

nagelstylist of verpleegkundige. Ik 

heb 8 jaar op de basisschool in 

Onstwedde gezeten. 

Ik hou heel erg van turnen. Ik ga 

mijn beste vriendin missen we wonen 

heel dicht bij elkaar. Op de 

basisschool heb ik altijd veel lol met 

mijn beste vriendin we maakte heel 

veel lol samen. Meester Nijboer 

maakte heel veel grappen. In groep 7 

kwamen er 3 nieuwe kinderen bij en 

in groep 5 ook 1 nieuwe jongen in 

eind groep 3 ging er een jongen weg.  

Ik vind gym het leukste vak op de basisschool. Ik ga de grappen van 

meester denk ik wel missen. Als ik buiten aan het turnen ben in de pauze 

dan zegt meester vaak “dat heb je goed geleerd van mij”. 

Ik heb super veel zin om naar het VO te gaan de basisschool ga ik wel 

missen. Mijn vrienden ga ik wel missen. Ik ben trots op mij zelf omdat ik 

veel door zet als ik iets niet durf toch gewoon ga proberen. Ik probeer 

heel veel turn dingen en als dat lukt ben ik heel blij en daarom stop ik ook 

niet met proberen. Ik zit niet meer op turnen ik heb er volgens mij 4 jaar 

op gezeten en heb er altijd super veel lol gehad. Ik zit nu bij de spring 

groep dat bijna hetzelfde als turnen.   

Door Jolien Louwdijk 
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Lars Hooiveld 
                

Hoi ik ben Lars en ik ben 11 jaar oud. Ik ga HAVO 

doen op het Maarsdreef in Stadskanaal. Ik vond 

Maarsdreef een mooie school. En ik wilde ook graag 

naar Stadskanaal gaan. Ik wil later graag 

interieurarchitect worden en daarvoor moet je toch 

naar school. 

Ik heb zin in een andere school omdat het dan weer 

een heel andere start is. Ik ben erg trots op mijn 

scores en dat ik havo mag doen. 

Het enige waar ik tegenop zie is zijn die bergen 

huiswerk. Alleen vind ik het wel jammer dat ik mijn 

klasgenoten niet echt meer weer zie. 

En ik wil wel nog even terugblikken op het laatste 

jaar met meester Nijboer (ook wel een rare meester 

genoemd). Hij maakte soms een fout en dan ging hij weer zeggen dat hij keek of 

wij opletten. Dat was echt heeeeel raar dus als je hem ziet PAS OP. Alleen had je 

op de basisschool ook schrijven. Echt waar hoor ik word er gek van!  

Oh ja…… We zijn ook nog op kamp geweest. Dat was superrrrrrrrr leuk. We zijn 

naar een vuurtoren en een uitkijktoren geweest. En we hadden een meertje met 

een kabelbaan achter ons huisje en daar gingen we ook spelen. 
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Laura Migchels 
Hallo allemaal, 

Ik ben Laura Migchels en ik ga volgend jaar naar 

Ubbo Emmius Onstwedde. Mijn niveau is havo. Ik 

heb voor die school gekozen, omdat mijn vriendin 

daar ook heen gaat. En we wilden naar dezelfde 

school toe, omdat we het zelfde niveau hebben 

gekregen. Ik heb er wel zin in, wat dan kom ik ook 

oude vriendinnen tegen. Maar ik vind het ook wel 

jammer, want we moeten veel meer huiswerk 

maken. Ik weet nog niet wat ik later wil worden 

maar ik denk wel iets met kinderen of iets in de 

zorg. Ik vind gym het leukste vak op school, want 

dan hoef je niet stil te zitten. Ik praat wel een 

beetje teveel in de klas maar dat vind ik juist 

gezellig. Maar dat vind juf Sanne en meester Nijboer 

niet zo leuk daarom worden ze soms wel boos. 

Ik vond groep 7 denk ik wel het leukst, want toen gingen we altijd leuke 

spelletjes en weddenschappen doen met juf Driever. We zijn op kamp 

geweest naar Ameland dat was super leuk. We hebben toen ook gezellig 

met z’n allen gezwommen bij een meertje. Niet iedereen was mee op 

kamp dat was wel jammer. We hebben in groep 7 ook twee nieuwe 

klasgenoten gekregen. Nick kwam begin van het jaar bij ons in de klas en 

Thirza ook. Ik fiets nu altijd samen met Thirza naar school toe. En Rik is 

bij ons in de klas gekomen in groep 5. er zijn ook kinderen van school af 

gegaan. Ik ga mijn vrienden en vriendinnen missen maar ik heb ook zin in 

mijn nieuwe klasgenoten te leren kennen en nieuwe vrienden en 

vriendinnen te maken. Dit was mijn afscheidsblad. 

Groetjes Laura  
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Lisa Eelsing 
Hallo ik ben Lisa Eelsing ik ben 13 jaar oud. ik 

hou van volleyballen, afspreken, slapen en 

eten. 

Ik ga dit jaar van school af ik ga dus naar de 

middelbare school. Ik ga naar het Ubbo 

Emmius Onstwedde ik ga dan kbl doen. Ik heb 

deze school gekozen, omdat ik dan niet van 

Onstwedde naar stadkanaal of ergens anders 

heen hoef te fietsen.  

Ik wil later schoonheidsspecialiste worden of 

iets met kinderen doen. Ik wil dat graag 

worden, omdat dat ook te maken heeft met 

mijn school. Ik heb wel zin om naar de middelbare school te gaan ik kom 

dan ook weer een paar oude klasgenoten tegen. Dan kan ik ook nieuwe 

vrienden maken maar, het lijkt me ook wat minder leuk want soms moet 

je langer naar school en het is altijd druk in de gangen. Ik ga mijn oude 

klas ook wel een beetje missen het was altijd wel gezellig in de klas ik 

kom gelukkig wel met wat oude klas genoten in de klas. Ik heb namelijk 

ook leuke, lieve en grappig vrienden en vriendinnen. Er zijn natuurlijk ook 

nieuwe leuke aardige kinderen in de klas gekomen er zijn ook kinderen 

weg gegaan wat super jammer is.  

Maar school is natuurlijk niet altijd leuk zoals stil zijn, er zijn ook nog 

leuke en makkelijke dingen zoals gym. En toen we op schoolkamp ging 

waren we ook super veel aan het fietsen en allemaal spelletjes aan het 

doen. We waren nog naar de vuurtoren geweest op de fiets we ging nog 

naar het strand we hebben ook nog plastic gezocht op het strand. Het was 

natuurlijk super leuk allemaal. Maar ik ga mijn klas wel missen. 
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Maricha van Doesburg 
 

Hallo allemaal  ik ben Maricha Joah van Doesburg. 

En ik word net na de zomervakantie 13. Ik ga naar 

het Ubbo Emmius in Onstwedde. Ik ga niveau 

kader doen. Ik heb voor het Ubbo Emmius in 

Onstwedde gekozen omdat ik er dicht bij woon. En 

ik weet nog niet precies wat ik later wil worden. Ik 

heb totaal geen zin in dat we dan meer huiswerk 

hebben als we op het Ubbo zitten. Ik ga mijn 

vriendinnen missen want sommigen kan ik dan niet 

meer zien. Het moeilijkste vak op school vind ik 

toch begrijpend lezen. Het vak dat ik het minst 

leukst vind is spelling. Ik vind gym, drama en 

handvaardigheid de leukste vakken op school.  

Mijn hobby's zijn judo, gamen en zwemmen. Met judo heb ik de gele 

band. Ik zit hier nog niet zo heel lang op school. Ik zit sinds vorige zomer 

hier op deze school. En ik heb super leuke vriendinnen gemaakt. Iedereen 

is ook heel aardig. Als ik naar het Ubbo ga hoop ik dat ik snel nieuwe 

vrienden/vriendinnen maak. Toen we op schoolkamp gingen zat ik nog 

niet zo lang hier op school ik kende toen niet zo veel kinderen. Na de 

zomervakantie kreeg ik leuke en aardige vriendinnen zoals Marthe. Zij is 

nu mijn bff. Maar nu ken ik iedereen uit mijn klas. Het is ook heel erg 

gezellig in de klas. Als ik naar het Ubbo Emmius ga ga ik iedereen die ik 

dan niet meer kan zien wel missen denk ik. 

                           Groetjes Maricha Joah van Doesburg 
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Marthe Slaar 
 

Hallo allemaal 

Ik ben Marthe. Ik ga naar Carmel College 

Salland in Raalte en ga kader/tl doen. Ik ging 

eigenlijk naar Winkler Prins, maar ik ga 

verhuizen dus ik ga nu naar Carmel College 

Salland. Ik zit vanaf groep één op deze school 

en ik heb hier ook op de peuterkorf gezeten. 

Ik wil graag ballerina worden.  

Ik hoop dat ik snel nieuwe vrienden maak. 

Wat ik een minpunt vind van naar het VO 

gaan is huiswerk. Ik ga mijn vriendinnen 

misen want ik woon dan anderhalf uur van ze 

vandaan. Ik vond in groep zeven grappig dat 

we allemaal op vrijdag met juf van Oosten 

kleurige sokken gingen aantrekken. Ik vind 

gym het leukste vak, samen met 

handvaardigheid. Ik vind rekenen en spelling 

niet zo leuk. We hadden geluk dat het mooi weer was op het schoolkamp, 

we gingen naar Ameland. We stonden aan een meertje en zijn ook in de 

zee geweest het was heel gezellig en hebben veel lol gehad. Nick en 

Maricha kwamen een week voor de zomervakantie bij ons in de klas zitten 

net een jaar bij ons in de klas Thirza kwam in groep zeven bij ons in de 

klas en Rik kwam in groep 5 bij ons in de klas. Het is in de klas heel 

gezellig soms iets te gezellig dat vinden juf Sanne en meester Nijboer 

soms niet zo leuk. We zijn dit jaar ook naar Nemo geweest dat was heel 

gezellig en leuk. Ik hoop dat ik naast mijn huiswerk nog genoeg tijd heb 

om te dansen. 

Groetjes Marthe 
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Mike Wubs 
 

Hallo iedereen   

Ik ben Mike en ik ben 12 jaar. Ik ga naar Ubbo 

Emmius en ik ga kader doen. Ik heb voor deze 

school gekozen omdat dit lekker dichtbij is. Ik 

wil later automonteur of timmerman worden. 

Ik kijk er naar uit nu ik van de basisschool af 

ga dat ik een goede toekomst. Ik zie er 

tegenop nu ik naar de vo ga is dat ik de leuke 

school jaren mis. Ik ga met mijn vrienden 

zeker nog afspreken. Ik vond het altijd leuk 

om op schoolreisje te gaan maar in groep 8 

gingen we op kamp superleuk. Ik vind meester 

zijn humor leuk. Het makkelijkste vak vind ik 

gym. Tijdens het schoolkamp sliep ik met Jarno, Gerben en met Arjen op 

de kamer. We gingen ook lunchen op het op het strand en ik zat bij Jarno 

en hij gooide wat brood naar een meeuw. Ik zei kijk eens dat is Karel en 

vlak daarna kwam er nog een meeuw en Jarno zei daarop en dat is Berta. 

Daarna gingen we weer verder met onze zandkasteel met dubbele gracht 

met twee ophaalbrug en lange schelpen als brug en het kasteel was zo 

groot dat ik er in kon liggen en toen ging ik wat takjes zoeken als bomen 

en Jarno ging nog wat aan de muren doen van het kasteel. Toen gingen 

we weer naar de Boekanier en we dachten we kunnen hem laten staan, 

maar we gingen hem slopen en die avond gingen we op bed kwartet doen. 

Groetjes Mike Wubs 
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Milan Tempel 
 

Hallo, mijn naam is Milan Tempel en ik ben 12 

jaar. Ik ga naar de UBBO in Onstwedde. Ik 

heb daarvoor gekozen omdat veel van mijn 

vrienden er ook naartoe gaan. En omdat mijn 

niveau BBL is. Ik wil later graag politie worden 

omdat ik dat wel leuk en spannend vind. Wat 

ik leuk vind om naar het UBBO te gaan is dat 

we soms eerder vrij zijn en we een super 

grote kantine hebben. 

Ik ben trots dat ik naar het UBBO mag. En dat 

ik op de basisschool niet ben blijven zitten. Ik 

zie eigenlijk tegen niks op. Omdat het me wel 

leuk lijkt om op het UBBO te zitten. Wat ik wel 

ga missen is de gezelligheid met de andere 

klassen. Ik ga mijn vrienden ook missen maar de meeste kinderen gaan 

naar dezelfde school als ik.  

Ik vond de schoolreisjes altijd heel leuk omdat, het altijd heel gezellig 

was. Het moeilijkste vak vond ik rekenen. En wat ik het makkelijkste vak 

vond is schrijven. Ik vond het schoolkamp op Ameland ook heel leuk 

omdat we daar ook gingen zwemmen en naar de vuurtoren gingen. We 

hadden ook nog een bonte avond en dat was ook gezellig en grappig. En 

we zijn ook nog naar Nemo Amsterdam geweest omdat we samen met 

een andere klas de e-wasterace hadden gewonnen. Tot slot zijn ook nog 

samen met groep 7 naar het Dolfinarium geweest en hebben we roggen 

geaaid en zijn we naar een voorstelling van dolfijnen geweest, en ook nog 

van een zeeleeuw. 
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Natan Moed 
                                             

Hallo ik ben Natan Moed en ik ben twaalf 

jaar mijn hobby's zijn werken op de 

boerderij en gamen. Ik help graag mijn 

vader en mijn oom op de boerderij. 

Ik ga naar Ubbo Emmius in Onstwedde, ik 

ga kader niveau doen. Ik heb gekozen 

voor Onstwedde, omdat het dichtbij is en 

het makkelijker is om op de fiets te doen. 

Ik wil later boer worden of iets in de 

techniek doen. Ik vind het leuk dat ik van 

de basisschool ga, omdat ik dan weer een 

stapje dichterbij mijn beroep kom en je 

steeds slimmer wordt. Ik ben trots op 

mezelf dat ik dit niveau doe want, het past best goed bij mij. Ik vind het 

best jammer dat je meer huiswerk moet maken en dat gaat dan van je 

vrije tijd maar je leert wel weer meer dingen. Ik ga sommige vrienden wel 

missen maar je maakt ook weer nieuwe vrienden dus dat is ook weer 

mooi aan de middelbare school. Ik vond het wel leuk op de basisschool 

want je mocht minder huiswerk maken en je het is nog wat makkelijker. 

Ik heb een hele leuke tijd op de basisschool gehad ik vond taal altijd een 

moeilijk vak maar gym vond ik het allerleukste vak. Ik vind het wel 

jammer dat vanwege het coronavirus gingen heel veel dingen niet door 

we hebben veel leuke dingen gedaan zoals meedoen met het e-waste race 

we hebben helaas niet gewonnen maar we hadden zoveel dingen 

verzameld dat we uit eindelijk toch mee mochten. 

Dit was mijn verhaal  

Natan 
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Nick Geertsema 
 

Hallo mijn naam is Nick Geertsema ik ben 12. Ik ga 

binnenkort naar RSG Ter Apel op VWO advies en 

dan zit ik in klas 1B.a. Ik koos voor deze school, 

omdat het een goede school voor mijn advies is 

Maar ook omdat ik mijn oude klasgenoten van OBS 

de klimop weer terug zie.  

Wat wil ik later wil worden is een paleontoloog. 

Maar wat mij leuk lijkt op de RSG is de uitdaging die ik krijgen zal en het 

verschil dat je, net zoals op de TOM school waar ik vroeger op heb 

gezeten, wisselt van klas. Maar vooral de vakken die ik nog niet heb 

gekregen zoals geschiedenis en biologie. Er is wel een probleem, ik woon 

ongeveer 27 km van de school af dus ik zie er wel een beetje tegen de 

fiets en de bus op, want dat gaat heel veel tijd kosten en dan moet ik al 

om 6 uur klaar staan. Dus wat ik het meeste missen ga is het luie leventje 

dat ik nu leid. Op de basisschool waar ik nu op zit, vond ik het in het begin 

best wel raar dat er aan godsdienst werd gedaan. We gaan dan liedjes 

zingen en zo en verhaaltjes lezen. Dat vond ik in het begin best wel raar 

maar nu ben ik er wel een beetje aan gewend. 
En dan heb je de vakken van deze school nog zoals spelling dat vind ik op 

dit niveau nog steeds moeilijk en heb ik altijd al moeilijk gevonden maar 

langzamerhand kruipt het toch omhoog dus dat is een goed teken. Maar ik 

ben er alsnog slecht in. 
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Richelle Kriegsman 
 

Hoi, mijn naam is Richelle Kriegsman en ik ben 12 jaar. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tekenen en met 

dieren bezig te zijn. Ook vind ik het erg leuk om het 

computerspel de Sims te spelen. Omdat het voor mij 

dichtbij is, ga ik naar het Ubbo Emmius in Onstwedde. 

Hier ga ik naar het VWO. Later wil ik graag Psychologie 

gaan studeren, omdat ik graag psycholoog wil worden. 

Dierenarts lijkt mij ook een leuk beroep, alleen dan 

moet ik in Utrecht studeren en dat wil ik liever niet. 

Maar wie weet wat de toekomst brengt. 

Ik kijk er naar uit om naar het voortgezet onderwijs te 

gaan omdat je dan meer variatie hebt in vakken en je 

nieuwe dingen kunt leren. Wel ga ik de basisschool 

missen. Vooral mijn klasgenoten en mijn vriendinnen, 

want daar heb ik heel veel mee gelachen en een leuke 

tijd mee gehad. 

Sommige vakken op het voortgezet onderwijs gaan wel een dingetje 

worden voor mij. Spelling vind ik namelijk erg lastig. Ik denk dat 

Wiskunde wel gaat lukken omdat ik op de basisschool altijd goed was in 

rekenen, maar dat zou ik volgend school jaar wel zien. Ik ben trots dat ik 

VWO mag doen en ik hoop dat ik over 6 jaar mijn VWO-diploma heb 

gehaald. 

Ik heb een super leuke tijd gehad op CBS De Rank met de kinderen en 

docenten. Op de school heb ik veel gelachen, geleerd en leuke dingen 

gedaan. Ook hoop ik dat ik en al mijn klasgenoten een geweldige tijd gaan 

hebben op het Ubbo Emmius of een andere school.  

        Bedankt voor het lezen groetjes Richelle 😊 
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Rik Nijland 
 

Hallo allemaal ik ben Rik Nijland en ik ben 11 jaar. 

Mijn hobby's zijn voetbal, Donald Duck lezen en 

gamen. Ik ga HAVO doen op locatie Ubbo Emmius 

Onstwedde, omdat ik nog best jong ben en ik anders 

moet 20 kilometer per dag moet fietsen. Ik kan de 

eerste 3 jaar op locatie Onstwedde doen. Ik weet niet 

precies wat ik wil worden misschien iets met sport. 

Mijn favoriete vak is gym (dat kan nu helaas niet 

doorgaan). Ik heb geen minst favoriete vak. We zijn 

dit jaar op schoolkamp geweest naar Ameland ik vond het heel leuk, eerst 

moesten we met de bus, daarna met de boot toen gingen we fietsen 

huren en onze koffers in een aanhangwagen doen. Toen fietsten we naar 

het gebouw waar we sliepen, toen gingen we alles opmaken daarna 

voetballen. We gingen zwemmen in de zee, zandkastelen bouwen, met 

een kabelbaan over een meertje, en een bonte avond. Ik heb heeeeeeel  

veel zin in de middelbare school en ik ben blij dat er kinderen van groep 8 

bij mij in de klas komen. Ik zie er wel een beetje tegenop dat ik straks de 

jongste van de school ben, en dat de oudere kinderen mij gaan pesten. Ik 

vind het leuk dat juf Saline bij ons stage loopt, ze is aardig, ze kan goed 

lesgeven. Ik vind meester Nijboer een super aardige en grappige meester, 

en ik heb en superleuk jaar gehad, ik hoop dat de rest van de klas het ook 

leuk heeft gehad. 

 

Groetjes Rik 
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Robin Smit 
 

Hallo allemaal. 

Ik ben Robin Smit ik ben 12 jaar oud. Volgend 

jaar ga ik naar Ubbo Emmius Onstwedde. Het 

niveau dat ik ga doen is havo. Ik heb voor deze 

school gekozen, omdat al mijn vrienden hier 

heen gingen en, omdat het lekker dichtbij is. Ik 

weet nog niet wat ik later wil worden. Het 

huiswerk is denk ik wel veel daar moet ik dan 

wel aan wennen, want we hebben nu bijna geen 

huiswerk. 

We zijn dit jaar naar Ameland op kamp geweest 

we zijn eerst in de bus naar de haven gegaan 

toen gingen we op de boot naar Ameland gegaan. Daar gingen we toen 

naar De Boekanier op de fiets. De dag daarna gingen we naar het 

natuurcentrum. In het natuurcentrum was een mega aquarium. We 

hadden toen ook en soort cursus, toen gingen we van afvalplastic 

kunstwerken maken. 

Die avond hadden we de bonte avond. De laatste dag gingen we naar het 

strand, we mochten niet zwemmen, dat was wel jammer. 

Een paar week daarna hadden we de e-wasterace dan moet je zoveel 

mogelijk elektrische dingen verzamelen en daar kreeg je punten voor 

degene die de meeste punten had mocht naar Nemo in Amsterdam wij 

zijn toen tweede geworden. 

We hadden wel de meeste spullen verzameld daarom mochten wij ook 

naar Nemo, omdat het die week heel noord Nederland recyclet week was. 

We gingen toen in de bus naar Nemo het was best lang toen we daar 

waren moesten we eerst onze tassen in een of andere kluis toen mochten 

we op de eerste verdieping kijken daarna op de tweede daarna op de 

derde het was best leuk daar. 

Dit was mijn verhaal ik hoop dat jullie het mooi vonden. 
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Ruben Ploeger 
 

Hallo ik ben Ruben Ploeger ik ben 12 jaar oud. 

Ik ga naar Ubbo Emmius in Onstwedde, ik ga 

naar het niveau kader. 

Ik heb deze school gekozen omdat het lekker 

dicht bij is en je kunt zo snel heen lopen en als 

er wat is kun je snel naar huis toelopen of 

fietsen. 

Ik wil later in oud ijzer en metalen handelen. 

Ik vind het leuk dat ik van de basisschool af 

ga omdat ik dan hopelijk nieuwe vrienden 

maak en dat ik andere les uren heb. 

Ik kijk er naar uit om mijn nieuwe klas te 

ontmoeten. 

Ik zie niet echt ergens tegen op ik vind het juist leuk. 

Ik ga niet echt iets missen van de basisschool. We gingen ook op 

schoolkamp dat was heel leuk we hebben heel veel gedaan. We sliepen in 

de Boekanier op Ameland we zijn naar een museum geweest daar gingen 

we kijken hoe de vissen gevoerd werden. We hebben er ook nog 

gezwommen dat was achter de Boekanier in een plas met een kabelbaan. 

Toen we met de boot aan waren gemeerd ging de bagage in een bus en 

wij gingen op de fiets naar het verblijf toe daar werden de kamers in 

gedeeld door Juf Van Oosten en Meester Nijboer bleef bij ons. Daarna 

gingen we de fietsen neer zetten op een plek en gingen we onze kamers 

binnen ik sliep met Milan en Rik op een kamer. Om half tien gingen we 

slapen. Wanneer we wakker werden gemaakt gingen we ontbijten en 

daarna ging de dag weer verder. 

 

Groeten Ruben Ploeger 
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Sanne van der Heide 
                

Hallo, ik ben Sanne van der Heide. Ik ben 

bijna 12. Ik ga na deze school naar Ubbo 

Emmius in Onstwedde omdat, ik daar mijn 

niveau TL kan afmaken. Ik vind het best 

spannend om naar het Ubbo te gaan, ik ga 

mijn klasgenoten ook missen. Gelukkig kom ik 

wel bij een paar klasgenoten in. Misschien wil 

ik iets met dieren doen of mensen of kinderen 

met autisme help omdat, ik het zelf ook heb 

en ik ze dan beter kan begrijpen denk ik. 

Verder vind ik het jammer dat er corona is, 

want heel veel leuke dingen gingen niet door. 

Onze lieve meester Nijboer maakt altijd van 

die flauwe grapjes. Ik ben wel weer blij dat 

we op school zijn want bijna 2 maand konden 

we dat niet. Het leuke van dit jaar vond ik ook dat we een samen met 

heel groep 8 aan E-waste mee deden we werden 2e maar, we mochten 

alsnog naar Nemo dat was heel leuk. Ik kijk er wel naar uit om te zien hoe 

het op het VO gaat. Ik zie er wel tegen op dat heel de klas uit een gaat 

want, het was wel altijd gezellig. Ik vond het heel grappig op de 

basisschool toen was ik aan het gymmen met heel de klas en ik gleed uit 

en gleed een stuk over de vloer gelukkig kon ik er wel om lachen😀. Als 

aan het einde van elk schooljaar was het altijd heel leuk je ging dan leuke 

dingen doen zo was er een keer een circus iets en ook vaak dat je 

spelletjes ging doen en een vossenjacht dat was altijd supergrappig/leuk. 

Tot nu was het een top schooljaar  

                      Groetjes Sanne 
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Senna Holwerda 
 

Hallo ik heet Senna Holwerda en ik ben 

11 jaar oud. Ik ga naar Onstwedde, 

omdat ik heel dichtbij de school woon. Ik 

ga TL doen. Ik heb er wel heel veel zin 

in, omdat je dan nieuwe vrienden maakt. 

Ik wil later kraamverpleegkundige 

worden. Ik ga mijn beste vriendin wel 

missen, maar we wonen heel dicht bij 

elkaar. Ik ga de grappen en de gekheid 

ook missen van meester. 
Ik heb 8 jaar op de basisschool in Onstwedde gezeten. We hebben heel 

veel lol gehad in de klas dat ga ik ook wel missen, maar we hebben vast 

ook wel lol in mijn nieuwe klas. Ik ben niet naar school kamp geweest. 

Ik heb GEEN zin in al het huiswerk, maar dat hoort er bij. In groep 7 

waren er 3 kinderen bij gekomen en in groep 5 ook een. Ik vond gym het 

leukste op de basisschool, maar gelukkig hebben we ook op de middelbare 

school gym en dat soms wel 2 UUR. Ik vind het wel heel leuk dat je soms 

het eerste uur VRIJ bent en soms wel langer. En soms ben je ook heel 

vroeg vrij. Toen ik in groep 1 en 2 zat, vond ik het heel eng als je vrijdags 

moest gymmen en je ouders weggingen. Of toen ik in de peuterkorf zat en 

papa, oma of mama ging weg toen moest ik heel hard huilen, maar later 

werd dat wel beter. Ik zit nu al bijna 3 jaar op turnen, ik vind het nog 

steeds super leuk!  

 

Door Senna Holwerda 
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Tessa Borg 
                                                    

Hoi ik ben Tessa ik ben 11 jaar en 

ik ga naar het Ubbo Emmius  in Onstwedde en het 

niveau dat ik ga doen is TL. Ik heb voor deze 

school gekozen, omdat het lekker dichtbij is en 

omdat ik het al een beetje ken. 

De opleiding die ik na de middelbare school wil 

doen is voor kapper want het is echt een beroep 

waar ik heel gelukkig van word. Verder kijk ik er 

naar uit om weer nieuwe vriendinnen te gaan 

maken op mijn nieuwe school. 

Ik heb zelf de basisschool zonder te blijven zitten 

helemaal afgemaakt en daar ben ik heel trots op. 

Onze groep was altijd best wel druk en het werd steeds groter zo kwamen 

er in groep 7 twee kinderen bij zo werd onze groep tot 31 kinderen. 

Aan het begin van groep 8 gingen we op schoolkamp naar Ameland, daar 

bleven we 2 nachten en ook gingen we op de fiets naar de vuurtoren. 

Natuurlijk hadden we ook een bonte avond, dat was echt super leuk en 

gezellig. In het midden van groep 8 deden we mee aan de e-waste race 

met als prijs een reisje naar Nemo in Amsterdam uiteindelijk stonden we 

op de 2de plaats totdat ze mensen van de e-waste race naar ons toe 

kwamen om ons te verassen dat wij toch nog heen mochten gaan omdat 

we wel een record hadden van meeste apparaten. 

Nu we allemaal naar het vo gaan krijgen we natuurlijk ook meer huiswerk 

en dat is niet heel leuk en daarom ga ik het kleine huiswerk blaadje van 

de basisschool erg missen. 

Maar ik ga vooral mijn vriendinnen missen die ik in de afgelopen 8 jaar 

heb gemaakt. 

                                     Groetjes Tessa 
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Thijs Mulder 
 

Hoi ik ben Thijs, ik ben 12 jaar en woon in 

Stadskanaal. Ik ga naar Maarsdreef als school 

met het niveau VWO. Ik heb voor die school 

gekozen, omdat ik er heel dichtbij woon. 

Wat ik later wil worden weet ik nog niet 

precies. Ik wil graag bij het AT of iets met 

voetbal doen. Het AT lijkt me heel leuk, want 

dan is er heel veel actie en dan kan je als 

mensen bijvoorbeeld een wapen hebben met 

een schild naar hun toe rennen en ze 

arresteren. 

Ik kijk heel erg uit naar dat ik uitval heb als 

ik naar het vo ga, maar ik vind het jammer 

dat ik dan heel veel huiswerk heb. 

Ik ga mijn vrienden wel missen als ik naar het vo ga, want ik ben bijna de 

enige die naar Stadskanaal gaat. Mijn beste vriend op de basisschool is 

Dennis. 

Het makkelijkste en leukste vak op school vind ik gym en het moeilijkste 

en saaiste vak vind ik taal. 

Schoolkamp was het leukste van het hele schooljaar. Vooral omdat ik met 

Dennis op een kamer sliep. Het nadeel was dat iedereen super vroeg 

wakker was en dan super veel lawaai maakte. Maar de eerste dag gingen 

we voetballen en infected in de duinen doen de tweede dag gingen we 

hetzelfde doen en was 's avonds de bonte avond dat was superleuk. 

Ik deed met Ivar de blues brothers. De volgende dag gingen we weer 

voetballen en naar een klein meer met een kabelbaan, een touwbrug en 

een groot kasteel in het midden dat was heel leuk. 's Middags weer met 

de boot naar huis.                                  
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Thirza Meijer 
 

Hoi mijn naam is Thirza Meijer. Ik ben 12 jaar. Ik ga naar Ubbo Emmius 

Onstwedde en ik ga TL doen. Ik heb voor deze school gekozen, omdat het 

voor mij het makkelijkste is en je kan TL afmaken in Onstwedde. Dat is 

mooi, omdat je dan niet eerst naar de ene school moet voor 2 jaar en de 

andere 2 jaar moet je weer naar een andere school.  

Ik wil later heel 

graag iets doen met 

dieren. Het liefste 

iets met paarden. 

Mishandelde paarden 

opvangen of zoiets. 

Ik wil ook wel graag 

dierenarts- assistent 

worden in elk geval 

iets met dieren. Het 

leukste waar ik naar 

uitkijk op het 

voortgezet onderwijs is biologie, techniek en wiskunde. Ik ben heel trots 

op meester Nijboer en juf Sanne, want ik werd wel een gepest en meester 

Nijboer en juf Sanne hebben mij daarmee geholpen hoe ik dat moest 

aanpakken. En ik ben trots op gewoon heel CBS de Rank. 

Ik zie er een beetje tegenop dat ik elke dag huiswerk moet maken en dan 

vaak de volgende dag weer moet inleveren en ik vergeet het soms wel 

eens. Ik ga alle meester en juffen missen die mij les hebben gegeven of 

die is ingevallen. Ik vind de afscheidsfilm heel leuk.  

We hebben een paar nieuwe kinderen gekregen in deze groep namelijk 

Nick, Maricha en ik (Thirza). Het moeilijkste vak vind ik begrijpend lezen 

en nieuwsbegrip. Het leukste vak vind ik rekenen en tekenen. 

Nou dit was mijn verhaal. 

Thirza Meijer  
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Namenzoeker 
 

 


