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Activiteiten (Volledig overzicht vindt u op Ouderportaal)

Maandag 15 februari Schaatsen groep 6, 7en 8
Dinsdag 16 februari Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 (telefonisch)
Alle ouders van groep 1 t/m 7ontvangen via de administratie een
uitnodiging.
Dinsdag 16 februari Definitief Adviesgesprekken groep 8 (via Google Meet)
Alle ouders hebben hiervoor al een uitnodiging gehad.
Woensdag 17 maart Studiedag Perspectief gaat niet door. Alle kinderen worden deze

dag op school verwacht.

Beste ouders/verzorgers,

Een korte Perskuip dit keer!

Wat waren de kinderen blij dat ze weer naar school mochten! Ook al was

het was het pas op dinsdag...

Het was een week met heel veel winterpret. Er is volop in de sneeuw gespeeld.
En aanstaande maandag gaan we, als de dooi niet te snel inzet, schaatsen met groep 6, 7 en 8. Onder
schooltijd, geheel corona-proof: op gespreide tijden en in de eigen groep.

Maar er zijn ook weer gewoon lessen gegeven. En is er een begin gemaakt met de cito-toetsen. Niet
om de kinderen te ‘beoordelen” maar om een goed beeld te verkrijgen van waar uw

kind nu staat om hier het aanbod op af te kunnen stemmen.

Ook hebben we te maken met enkele besmettingen onder ouders. U wordt daarvan op de hoogte
gebracht als het een ouder van een klasgenootje van uw kind betreft. Dit gezin gaat dan in
guarantaine en houdt ons op de hoogte van de ontwikkeling van de besmetting binnen het

gezin. Wanneer er onverhoopt sprake zou zijn van een besmet kind op school, dan neemt de GGD de
regie over en zullen zij de te nemen stappen bepalen.

Tot zover deze week, fijn weekend allemaal!

Namens het hele team,

Jenny van Oosten

ledereen op tijd in de les

Deze week was het voor velen weer even wennen en lukte het niet iedereen
om op tijd op school te zijn. Vanaf maandag willen we graag weer alle
kinderen op tijd in de klas hebben. De lessen starten om 08:30 uur. Houd er
rekening mee dat uw kind ook tijd nodig heeft om laarzen, schoenen, jas,
das en dergelijke uit te trekken en op te hangen.
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Woensdag 17 maart

Woensdag 17 maart was eerder ingepland als Perspectief-brede studiedag. Vanwege de corona-
maatregelen kan deze dag niet doorgaan. Dat betekent dat deze dag weer een gewone schooldag
is geworden en dat we alle kinderen op school verwachten.

Inloopspreekuur Welstad (onderdeel van ’t Inloophuus De Bolster)

Vanaf dinsdag 2 maart 2021 zal het inloopspreekuur van Welstad op elke dinsdag van 10 tot 12
uur plaatsvinden in de Bolster (Boslaan 46, Onstwedde). Het inloopspreekuur van Welstad op
maandagochtend van 10 tot 11 uur komt hiermee te vervallen.

Het inloopspreekuur van Welstad bestaat uit:
Buurtmaatschappelijk werk

Het kan gebeuren dat je even niet goed in je vel zit of dat je in een situatie komt waar je wel wat hulp
kunt gebruiken. Als je een vraag hebt waar je zelf of met behulp van vrienden of familie niet uit komt,
kun je terecht bij een medewerker van Welstad tijdens het spreekuur. Dit kan bijvoorbeeld gaan over
opgroeien en opvoeden, gezondheid, eenzaamheid, echtscheiding of financién. Samen met jou kijken
we dan naar wat je nodig hebt. Wat jij plezierig en belangrijk vindt, stellen wij hierbij voorop.

Buurtwerk

Heb je een idee voor het dorp waar je woont, ondervind je problemen in het dorp waar je woont en

wil je op zoek naar een oplossing, ben je op zoek naar vrijwilligerswerk 6f wil je aansluiten bij een van
onze leuke activiteiten 6f heb je een totaal andere vraag, kom dan gerust langs tijdens het
inloopspreekuur van Welstad.

Buurtmaatschappelijk

Buurtwerk sport

Buurtwerk

Ervaringsdeskundige

werk Armoede &
schuldproblematiek
Gea Timmer Arnesto Ovaa Milena Oldenziel Dennis Jager

06 15867319

06 36557701

0636010610

06 82154476

g.timmer@welstad.nl

a.ovaa@welstad.nl

m.oldenziel@welstad.nl

d.jager@welstad.nl
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Kind op Maandag

Week 07: 15/02-19/02

Thema: Geef alles

Lucas 6: 27-38, 43-45en 7: 1-10

Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.

Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man
is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand
luistert. Hoewel... De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer,
uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!

Week 09: 01/03-05/03

Thema: Nu gebeurt iets

Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8; 4-15

Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is
voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen
staat op uit de dood. In het huis van Simon de Farizeeér gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten
van Jezus zalft. Haar zonden worden vergeven.

In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken
gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!

Week 10: 08/03-12/03

Thema: Wie is Jezus?

Lucas 8: 40-56 en 9; 10-27

Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze
week de dochter van Jairus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf
broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je hoort vraag je je af: Wie is die man
toch, die zulke dingen kan doen?

Week 11: 15/03-19/03

Thema: Help mij toch!

Lucas 9: 28-36 en 10; 25-42

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg — is er iemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er
een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had.
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk
bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft.

Week 12: 22/03-26/03

Thema: Ik doe het goed, toch?

Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22; 22: 1-23

Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede
wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en
het begin van het lijdensverhaal.

Week 13: 29/03-02/04

Thema: Open je ogen

Lucas 23 en 24: 1-35

Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven

in een graf met een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen
overwint het leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij lichtV’



