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Jaargang 11 nummer 15                                                                                                                  5 maart 2021 
 
Activiteiten (Volledig overzicht vindt u op Ouderportaal) 
 
Dinsdag 30 maart    Verkeersexamen Theorie (groep 7) 
vrijdag 2 april     Goede Vrijdag (kinderen vrij) 
maandag 5 april     Tweede Paasdag (kinderen vrij) 
maandag 14 juni    Margedag (kinderen vrij) 
 

 
 

Voorjaar in de lucht… 

Beste ouders/verzorgers, 

We zijn goed gestart na de voorjaarsvakantie. We zien 

uitgeruste en vrolijke kinderen. En of het nou komt doordat het 

’s morgens eerder licht is, of omdat de vogels eerder fluiten: 

Het is in ieder geval heel fijn dat de kinderen op tijd in de les 

zijn! 

De enorme bult houtsnippers die Henk Buist voor ons geregeld 

had, is inmiddels verspreid onder de speeltoestellen. Hulde 

voor kinderen van groep 8 die dit samen met meester Nijboer 

hebben gedaan. Wat ziet het schoolplein er dan gelijk weer een stuk mooier uit! En het ruikt ook zo 

lekker, vinden de kinderen en wijzelf. En het scheelt héél veel zand in de school, want oh wat is het 

soms toch moeilijk om goed je voeten te vegen bij het naar binnen gaan… (herkenbaar? 😉). 

Veel activiteiten hebben geen doorgang gehad dit jaar. Maar met dit weer krijg je wel zin om er op 

uit te trekken. Omdat het corona-proof kan, hebben we voor elke groep een natuurexcursie gepland 

met Jos Tipker. In Ouderportaal kunt u t.z.t. zien wanneer welke groep op pad zal gaan. 

Fijn weekend allemaal! 

Jenny van Oosten 
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Actie Potgrond en Koemestkorrels 
 
Beste Allemaal, 
 
Na overleg binnen de Activiteitencommissie en met school hebben we besloten 
om ook deze actie niet door te laten gaan. Het enige positieve wat we hierover kunnen zeggen, is dat 
er ook nauwelijks kosten zijn voor activiteiten dit schooljaar dus valt de schade mee.  
 
Opbrengsten Acties Schooljaar 2020/2021 
September 2020 Actie Bolchrysanten    € 2084,00   
November 2020 Actie Vogelvoer     verzet naar januari 
Januari 2021  Actie Lege flessen (ovb)  VERVALT  € 0 
Januari 2021  Actie Vogelvoer  VERVALT   € 0 
Maart 2021  Actie Potgrond en Koemestkorrels VERVALT € 0 
April 2021  Sponsorloop na KoningsSpelen (ovb)  € later… 
Mei 2021  Jantje Beton     € later… 
Tussenstand schooljaar 2020/2021:     € 2084,00 
 
Namens de Activiteitencommissie 
Janet Scheper, Anneke Kaptein, Klara Verhoeven en Janietha Wolfs  
 

 

Sterallures? 😉 

Scholengroep Perspectief laat een professionele promofilm maken, met een echt filmbedrijf. En 
hiervoor zijn de op zoek naar acteurs en/of actrices. Kinderen, meesters en juffen en 
ouders/verzorgers. 
 
Altijd al in een film willen spelen? Nou, dat kan, grijp je kans! Check de PPP in de bijlage van deze 
Perskuip (zijn maar 3 dia's), gewoon omdat het leuk is! Wie o wie zou wel willen meedoen aan de 
casting? Dit kan doorgegeven worden aan de administratie 
(administratie.cbsderank@sgperspectief.nl) uiterlijk woensdag 17 maart. 
 
Uiteraard gebeurt dit alles met inachtneming van de corona-
maatregelen. 
We zijn benieuwd wie de hoofdrolspelers in de film worden! 
 
Hartelijke groet, 
PR-commissie Scholengroep Perspectief 
Haikie Albers, Natasja Smit en Lieneke Slim 
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3 MAART LANDELIJKE LUIZENDAG!! 
Afgelopen woensdag was het luizendag. Voor de hele coronacrisis werd er in de klas af en toe op 

luizen gecontroleerd. Maar waarom willen ze toch zo graag op ons 
hoofd rondscharrelen? 
Een hoofd is de ideale plek voor een luis. Het is er warm, een beetje 
vochtig en hij kan zich er goed verstoppen tussen de haren. Het maakt 
hem niet uit of dat haar schoon of vies is. 
Met zijn snuitje prikt een luis in je hoofdhuid. Daarbij gebruikt hij een 
beetje speeksel. Dat speeksel zorgt voor het kriebelende gevoel.  
Een luis legt ook eitjes op je hoofd. Die noemen we neten. Een jonge 
luis die net uit het ei is, noemen we een nimf. Nimfen worden op een 

bijzondere manier geboren: door een flinke scheet te laten, drukken ze zichzelf uit de neet. Best een 
gek idee dat dat op het hoofd gebeurt! 
Blijf dus vooral controleren! 
 

 

Biddag voor gewas en arbeid 

Elke tweede woensdag in maart is het biddag voor gewas en arbeid. Maar wat is dat nou precies en 

waar bidden we voor? 

In de Middeleeuwen werden regelmatig zogeheten ‘bededagen’ gehouden. Als er iets extreems was 

gebeurd, zoals een oorlog of een ramp, dan werd 

er een dag lang niet gewerkt, maar gebeden. In de 

zestiende eeuw werd het katholicisme in ons land 

minder belangrijk en kwam het protestantisme 

op. Omdat deze beweging veel aandacht had voor 

de ‘gewone mensen’, werd er een bededag voor 

de oogst ingericht. Toen steeds minder mensen 

boer werden, maar een andere baan kregen, werd 

de naam: biddag voor gewas en arbeid. 

Biddag hoort bij dankdag: deze wordt de eerste 

woensdag van november gevierd en dan wordt 

God in een speciale kerkdienst gedankt voor alle 

resultaten van het werk dat seizoen. 

In de 21ste eeuw wordt biddag en dankdag 

minder gevierd, maar in de strengere kerken 

(denk: biblebelt, Veluwe) zijn er zelfs twee kerkdiensten, ’s ochtends en ’s avonds. En ook in streken 

waar men bijzonder afhankelijk is van het weer, is er extra aandacht voor, waarschijnlijk omdat de 

bewoners zich daar bewuster zijn van hun gebrek aan controle over het leven.1 

Op de facebookpagina van de biddag en dankdagdiensten is binnenkort ook de directe link naar de 

dienst te vinden: https://www.facebook.com/hervormde.gemeente.onstwedde 

 

 

                                                           
1 https://visie.eo.nl/artikel/2021/03/waarom-vieren-christenen-biddag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kind op maandag 

In deze periode 
‘Het wordt licht’ is het thema van deze periode. We 
horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met 
verdriet. Maar we horen ook hoe het donker wordt 
voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en 
uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan wordt het 
donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt 
het weer licht. 
 
 

 
Week  9 (01/03 - 05/03)  
Them: Nu gebeurt er iets  
Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15  

Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is 
voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen 
staat op uit de dood. 
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar 
zonden worden vergeven. 
In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken 
gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets! 
 
Week 10 (08/03 - 12/03)  
Thema: Wie is Jezus?  
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27  

Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 
week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf 
broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die 
man toch, die zulke dingen kan doen? 
 
Week 11 (15/03 - 19/03)  
Thema: Help mij toch!  
Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42  

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er 
een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. 
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk 
bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft. 
 
Week 12 (22/03 - 26/03)  
Thema: Ik doe het goed, toch?  
Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23  

Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede 
wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en 
het begin van het lijdensverhaal. 
 
Week 13 (29/03 - 02/04)  
Thema: Open je ogen  
Lucas 23 en 24: 1-35  

Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een 
steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. 
Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’ 


