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Amber Veld 
Hoi hoi ik ben Amber en ik ga naar het Ubbo in Onstwedde en op deze school ga 

ik het niveau kader doen. Ik ga naar deze school, omdat het mij leuk lijkt en het 

lekker dichtbij is. 

Ik wil later verpleger worden en dan op de afdeling van kinderen, want dat lijkt 

mij heel leuk en ik heb er al een keer een spreekbeurt over gedaan. Ik vond het 

zelf altijd een beetje spannend om naar een andere klas te gaan, en wat ik altijd 

heel leuk vond was de verjaardag van je juf/meester. Ik zit er een beetje 

tegenop als ik naar het Ubbo ga om alle klaslokalen te vinden, maar mijn moeder 

zegt dat ik dat na een paar keer wel weet dus hoop ik dat dan ook. 

Het moeilijkste vak vind ik spelling en rekenen, en 

het makkelijkste vak vind ik dan denk ik Engels 

denk ik hoor. Het leukste vak vind ik Engels en het 

minst leuke vak vind ik rekenen. Ik vind het leuk 

dat van de basisschool vind ik het leukst dat ik dan 

weer andere mensen leer kennen en dat ik dan in 

een andere groep zit. Ik ben ook erg trots op mijn 

laatste cijfer van rekenen want dat was mijn 

hoogste cijfer ervan en dat was een 10. Aan 

meester vind ik het grappigst als we aan het filmen 

zijn en als hij dan iemand nadoet dan vind ik dat 

best wel grappig. Ik ga de rest van de kinderen wel 

heel erg missen natuurlijk maar ik ga het ook 

missen dat ik dan niet meer in een groep zit en dat 

ik mijn vrienden ga missen, want ik ben goed 

bevriend met Sanne, Annelie, Mariëlle en Hannah 

dus die ga ik wel missen behalve Hannah want daar 

kom ik bij in de klas. Ik vond de klas gewoon heel 

leuk en ik zelf ben er nieuw bijgekomen dit jaar. Maar ik vond dit gewoon een 

hele leuke klas.  

We hebben ook nog wat projecten gedaan en een daarvan was met je beroep 

wat je wou worden, en nu zijn we bezig met Lego league en dat is ook best wel 

leuk. Mijn hobby’s zijn: paardrijden, bakken en ik vind tekenen ook leuk maar ik 

ben er niet goed in. En dat was het wel dus doei doei.  
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Annelie Vloo 
Hallo ik ben Annelie Vloo en ik ben 11 jaar oud. Na 

dit schooljaar ga ik TL doen op Ubbo Emmius in 

Onstwedde. Ik heb voor deze school gekozen,  

omdat ik er dichtbij woon en ik TL hier kan afmaken. 

Ik heb in groep 8 beroepenproject gedaan over 

bakker, want dat wil ik later waarschijnlijk worden. 

Ik heb hier een super schooljaar gehad en toch zijn 

er voordelen van naar het Ubbo gaan, zoals, je 

wordt ouder en je gaat sneller van school. Het is 

toch iets anders dat je gaat doen. Ook ben ik trots 

op wat ik allemaal heb mogen bereiken de eerste 8 

jaren dat ik niet ben blijven zitten en ook nu ik een 

vroege leerling ben al naar het Ubbo mag gaan. 

Maar ook zie ik tegen dingen op: je gaat toch net 

iets anders doen dan dat je bent gewend, van de 

Basisschool naar de grote school is toch net iets 

anders. 

Ook ga ik natuurlijk dingen missen zoals de knuffels die je van de kleuters kreeg 

als je naar buiten ging in de pauzes en dat je van sommige vrienden wordt 

gescheiden, die ga je natuurlijk ook missen. Mijn vrienden zoals Sanne, Jasmijn 

en Mariëlle als voorbeeld. Ik kom bij geen van die 3 in de klas en ga ze missen. 

Sanne ken ik sinds de eerste dag hier op school in groep 2 we gingen veel met 

elkaar om en nu komen we niet meer bij elkaar in de klas. Met Jasmijn ben ik 

begonnen in groep 3, ik verhuisde naar dit huis waar ik nu in woon en dat is vlak 

bij haar. We speelden samen en hadden lol met elkaar. En Mariëlle weet ik niet 

meer waar ik haar echt goed heb leren kennen maar ook wij gingen veel met 

elkaar om en we hadden ook lol. 

Aan de basisschool heb je natuurlijk ook grappige dingen meegemaakt zoals de 

haren verven van je juf en/of meester dat was superleuk en de boeken lezen van 

de bieb. Aan de meesters en juffen heb je ook wat gehad en grappige dingen van 

onthouden misschien, nou ik wel. Zo ging juf Sanne meester nadoen toen 

meester een wereldkaart kreeg die meester al een paar jaar wilde hebben, dat 

was echt heel leuk. Op de basisschool ga je natuurlijk afscheid nemen van je 

vrienden en vriendinnen maar het leuke is dat ik ook oude klasgenoten die in 

groep 1 in Mussel bij mij in de klas hadden gezeten weer in mijn klas komen. 

Het moeilijkste vak op de basisschool vond ik rekenen soms en begrijpend lezen. 

Het makkelijkste vond ik tekenen en handvaardigheid. Het saaiste vond ik 

natuurlijk taal en spelling ik vond dat je daar altijd zoooo lang mee bezig was 

maar ja het moet nou eenmaal wel gebeuren en het leukste vond ik tekenen, 

gym en handvaardigheid. Een leuk activiteit vond ik dat je spelletjes mee mocht 

naar school. 

Dit was mijn eindkrant.  
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Aron Wubs 
Hallo, ik ben Aron Wubs, ik ben 11 jaar. Ik ga 

naar Onstwedde HAVO doen. Omdat er geen 

open dag was, werd ik niet door een school 

aangesproken, maar ik koos toch voor 

Onstwedde. Ik weet nog niet wat ik wil worden. 

Ik vind het wel een beetje spannend om naar het 

VO te gaan, want het is wel anders dan de 

basisschool. Ik ga het denk ik wel missen dat je 

niet om één vaste tijd vrij bent. 

De meeste van mijn vrienden gaan ook naar 

Onstwedde, ik hoop dat we contact blijven 

hebben. Ik vond de schoolreisjes altijd heel leuk. 

Iets wat ook wel grappig was is: als je verkleed 

mocht, dan was bijna niemand dat. Maar wel de 

juffen en meesters dus die vielen dan veel op. 

Taal vind ik het makkelijkste vak, want we deden het best vaak samen met de 

hele klas en dan duurde de les soms maar 2 minuten. Gym vind ik het leukste 

vak, vooral toestel. De bibliotheek had ons ook uitgedaagd voor een challenge 

als we het van te voren zelf-aangegeven gelezen boeken haalden, ging meester 

zijn haar verven. We hadden 253 boeken gelezen dat betekent dat meester en 

de stagejuf hun haar gingen verven. Dat hebben kinderen gedaan met een 

spuitbus. 

Ook vind ik oud papierdienst heel leuk. dat  Er werd ook niet iets van gezegd als 

je te veel lawaai maakte, omdat het na school was, en als een meester of juf zag 

dat je in de oudpapiercontainer was, stuurde ze je er ook niet uit. 

Mijn hobby’s zijn: met de hond spelen, skeeleren en gamen. 

Dit was mijn verhaal voor de afscheidskrant van Aron Wubs. Doei! 
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Britt Kaptein 
Mijn naam is Britt Kaptein en ik ga vmbo TL / havo doen, op het Ubbo in 

Onstwedde.  

Ik heb voor deze school gekozen, omdat ik hier eventueel al mijn jaren TL kan 

doen en omdat  het dichtbij is. Graag wil ik later patissier en kunstenaar worden. 

Voor kunstenaar heb ik havo nodig dus daarom wil ik graag havo doen. Ik ga 

eerst een jaar TL doen en dan gaan we kijken hoe dat gaat en of ik havo kan 

doen. Ik heb er erg veel zin in om beeldende-vorming te krijgen. Omdat ik het 

super leuk vind om te tekenen. Ik vind dat ik goed kan tekenen en daar ben ik 

trots op. Ik zie er wel tegenop om kriskras door het Ubbo te moeten lopen, 

omdat je dan heel snel tegen iemand aanloopt. Ik vind het ook jammer dat mijn 

meeste vriendinnen kader/ TL hebben en dus niet bij mij in de klas zitten. Ik 

vond het super grappig toen we meesters haar mochten verven, omdat we met 

de hele klas tweehonderd boeken hadden gelezen en we mochten juf haar haar 

ook verven, omdat we de tweehonderdvijftig hadden gelezen. Ik ben zelf in 

groep vijf op CBS De Rank gekomen en iedereen hielp mij heel veel. Ik vind 

woordenschat het makkelijkst. En ik vind spelling het moeilijkst en het stomst. 

Ik vind handvaardigheid het leukst. Wij zijn nu bezig aan de Future league 

waarbij je robots moet programmeren en je team moet  promoten. Bijvoorbeeld 

met posters. En dat vind ik heel leuk. 
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Damian Wind 
Hallo ik ben Damian en na de zomervakantie ga ik naar 

Ubbo Emmius, omdat ik er niet echt zin in heb om te 

fietsen en ik kan hier gewoon ernaartoe lopen. 

Ik ga waarschijnlijk 60% van de zomervakantie gamen, 

want ik ben best wel lui de andere 40% is op de 

trampoline. 

Het was eigenlijk wel een raar schooljaar door corona 

maatregelen de maatregelen werden wel versoepeld. Ik 

ga in de zomervakantie op vakantie in Slagharen en dat 

word heel leuk. 

Er was ook beslist dat we alsnog op schoolkamp gaan en 

dat is enorm leuk want dan hoeven we geen schoolwerk 

te doen. In de vakantie ga ik ook barbecueën dat gaat 

heel lekker eten zijn. Er gaan heel veel leuke dingen nog gebeuren in de vakantie 

en dat is wel leuk. 

Ik vind gym wel leuk op school, maar soms is het een beetje irritant en dan word 

ik vaak boos maar het kan ook wel leuk zijn. mijn favoriete vak is pauze want 

dan hoef ik niks te doen mijn minst favoriete vak is spelling ik vind spelling 

gewoon heel irritant. 

En het vak waar ik echt NOOIT zin in heb is Estafette het is soms nog irritanter 

dan spelling. Wat ik soms wel makkelijk vind is rekenen want soms weet ik al de 

antwoorden van de les daarvoor of weet ik al wat de antwoorden zijn door het uit 

te rekenen op een manier of ik weet er gewoon niks van en dan heb ik hulp 

nodig.   
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Dianne Wubs 
Hallo, ik ben Dianne Wubs en na de 

zomervakantie ga ik naar het Ubbo Emmius 

in Onstwedde daar ga ik TL doen. Het is fijn 

dat ik daar mijn middelbare schooltijd kan 

afmaken, zonder dat ik eerst nog naar een 

andere middelbare school moet. Straks in 

klas 1 verheug ik me erop om nieuwe 

vrienden te maken. Het lijkt me ook heel erg 

leuk om steeds een andere docent te hebben. 

Wat wel even wennen zal zijn is dat we dan 

opeens de jongste van de school zijn. De 

vierdeklassers zijn al zo groot. 

Niet al mijn klasgenoten gaan naar dezelfde 

middelbare school, dat vind ik wel jammer, 

want ik ga ze zeker missen. Maar met elkaar 

afspreken kan natuurlijk nog wel. 

Op de basisschool vond ik het altijd erg 

gezellig in de klas. Wat ik heel erg grappig 

vond dat was dat meester Nijboer en juf 

Marjolein hun haar gingen sprayen met 

haarspray. Ze hadden toen een weddenschap 

verloren.  

Handvaardigheid en gymnastiek vond ik de leukste vakken. Rekenen vond ik het 

moeilijkst, maar na een goede uitleg snapte ik het toch wel. Het project Lego 

League vond ik erg leuk. Samen met Merel deed ik core values. Aan het einde 

van het schooljaar mochten we gelukkig toch nog op schoolkamp. Wat was ik blij 

toen ik dat hoorde. En bij het afscheid mogen dit jaar ook weer ouders zijn. Daar 

ben ik ook heel blij mee. Fijn dat het weer samen mag. 

Later wil ik graag verpleegkundige worden op de kinderafdeling van een 

ziekenhuis. Ik vind het fijn om voor een ander te zorgen.  
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Emilijus Veenman 
Hallo ik ben Emilijus Veenman. Ik ga naar Ubbo 

Emmius in Onstwedde met het niveau VWO. 

Deze school is gekozen, omdat ik er dichtbij 

woon. Ik zou graag Ethical hacker willen worden, 

maar als dat verandert, wil ik nog steeds iets met 

computers doen. Ik ben heel blij met meester 

Nijboer als meester, zonder hem en Corona had 

ik nu vast een lager niveau gehad. Waar ik 

tegenop zit is dat het VO heel druk is en dat er 

heel veel andere kinderen zijn die ik niet ken. De 

sport waarop ik zit is karate en ik heb het daar 

naar mijn zin. Mijn hobby is gamen, maar als het 

specifiek moet zijn is het vooral Skylanders. ik 

maak ook een privé website van Skylanders 

zodat ik niet vergeet welke ik allemaal heb. Wat 

ik ga missen is dat ik weinig huiswerk krijg. Mijn 

beste vrienden gaan naar dezelfde Ubbo Emmius 

als waar ik ook ga, maar helaas gaat eentje naar 

een andere klas. Rekenen en Engels vind ik wel 

leuke vakken, maar taal en spelling vind ik niks aan. Mijn leukste herinnering 

was denk ik de eindfilm. Ik had veel lol toen de eindfilm werd gemaakt. Ik vind 

het ook wel spannend om naar een andere school te gaan, maar dat gaat vast 

wel goed komen. Projecten met groepjes vind ik normaal fijn als ik samenwerk 

met klasgenoten die ik mag, anders vind ik het niet echt leuk. 

Dankjewel dat je mijn tekst hebt gelezen en ik hoop dat je het leuk vond. 

 

Dag klas, dag school, dag meester en alle juffen.  
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Esther Timpener 
Hoi ik ben Esther Timpener. Ik ben 12 jaar oud. Ik zit op 

volleybal en hou van bakken. Volgend schooljaar ga ik 

naar Ubbo Emmius in Onstwedde. Ik heb voor die school 

gekozen, omdat er veel vrienden heen gaan en het is 

dichtbij. Op mijn eindtoets had ik vwo-score, maar ik ga 

naar de havo. Ik kom in de TL/HAVO klas. Het lijkt me 

leuk om later banketbakker te worden. Ik ben trots op 

mijn bakkunsten en mijn eindtoets. Na de basisschool 

kijk ik er naar uit om bij andere kinderen in de klas te 

zitten en zelf een plekje te mogen kiezen. Wel ben ik 

bang dat ik veel huiswerk krijg, daar zie ik wel een 

beetje tegenop. Verder ga ik veel vrienden en 

vriendinnen missen, maar ik hoop ook weer nieuwe 

vrienden te maken. Ik vond het grappigste moment 

afgelopen jaar dat meester en juf Marjolein hun haar 

gingen verven, omdat we 253 boeken in 6 weken 

hadden gelezen. Onze groep heeft 31 kinderen, vorig jaar zijn er 2 nieuwe 

kinderen bij gekomen en is er ook iemand weggegaan. En dit schooljaar 1 erbij 

gekomen. Het moeilijkste vak vind ik rekenen, het makkelijkste schrijven en het 

leukste vak vind ik handvaardigheid. Ik heb in groep 8 twee projecten gehad 

namelijk: beroepenproject en met juf Marjolein over de planeten. Juf Marjolein 

was onze stagejuf en zij is heel aardig. Vorig jaar ging ons schoolreisje niet door, 

maar gelukkig gaan we nu wel op kamp. We gaan naar Schoonoord, van 30 juni 

tot 2 juli. Ik heb er heel veel zin in! 

 

Doei! 

Esther Timpener 
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Evan Wesseling 
Hoi, mijn naam is Evan 

Wesseling. In mijn vrije tijd 

speel ik graag gitaar en ik 

treed ook weleens op, vooral in 

de kerk.  

Ik wil heel graag ontwerper of 

meester worden. Na de zomer 

ga ik hier in Onstwedde naar 

school op het Ubbo Emmius. 

Het lijkt mij een leuke school, 

vooral om veel te leren.  

De tijd op de basisschool vond 

ik een hele leuke tijd, ik heb 

daar veel geleerd en gedaan. In groep zes heb ik met een andere klasgenoot een 

vulkaan gemaakt waar een soort lava uit kwam, iedereen van  de klas stond 

goed te kijken en de juffen vonden het super cool. Later ook in groep zes hadden 

we nog een blink opdracht. Daarbij moest je een land kiezen met je groepje, wij 

hadden India. De opdracht was dat je de sfeer en de cultuur in de klas moest 

brengen. Ik heb zelfs een stukje Indiase muziek gespeeld op mijn gitaar en ik 

had met mijn moeder nog Indiaas eten gemaakt dus groep zes was heel leuk. 

Maar toen ik in groep zeven kwam moesten we ineens thuis werken. Jammer 

genoeg heb ik een moeder die juf is dus ik heb echt alles wat ik moest doen 

gedaan. Wat later in groep zeven was De Kinderboekenweek, met ook een 

voorleeswedstrijd. Alle kinderen uit groep zeven en groep acht deden mee.  In de 

finale werd ik derde met dyslexie en dat vond iedereen knap. Later toen ik in 

groep 8 kwam was er weer een voorleeswedstrijd, ik heb weer meegedaan en 

veel geoefend. Ik wilde heel graag eerste of tweede worden. Toen ik hoorde dat 

ik weer in de finale kwam was ik heel erg blij. Later op die dag werd de 

prijsuitreiking gedaan en hoorde ik dat ik won. Ik was super super blij. Dus met 

dyslexie kun je veel bereiken. Maar nu nog de grote stap naar het Ubbo Emmius. 

Het lijkt mij super leuk om daar naar toe te gaan.   
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Fenna de Boer 
Hoi, ik ben Fenna, ik ben 12 jaar en ik 

heb 3 broertjes en 2 zusjes.  

Ik ga zo naar het Ubbo Emmius van 

onze school, niveau VMBO. Ik wil heel 

erg graag zanger/muzikant worden. Ik 

ben trots dat ik veel liedjes op de piano 

kan spelen, want ik hou van piano 

spelen. 

Ik kijk er naar uit om op de middelbare 

school, omdat ik dan naar de jeugd van 

mijn gemeente ga. Ik zie er tegenop om 

op de middelbare school vaak heen en 

weer te moeten lopen en vaak voor de bel in de klas moet zijn. 

Ik ga op de middelbare school echt het planbord missen, want ik doe graag iets 

van het planbord. Mijn vrienden en vriendinnen waren heel aardig voor me en 

hielpen me vaak, wat ik wel fijn vind. Ik vond op school het heel leuk toen we op 

schoolreisje gingen vooral die ene keer dat we naar het Dolfinarium gingen. Ik 

vond Meester Nijboer er grappig en aardig. Ik vond ook grappig om te zien hoe 

hij met Aron met de liniaal en stok stond te vechten. Ik vond het leuk toen 

Merel, Yindy en Rilène nieuw in onze klas kwamen, ik vind ze namelijk leuk om 

mee om te gaan. Ze zijn mijn vriendinnen (inclusief Talitha). Het moeilijkste vak 

op deze school vind ik rekenen en makkelijkste vak vind ik spelling, Engels en 

schrijven. Het leukste vak van deze school vind ik spelling, Engels, schrijven, 

handvaardigheid en techniek. En het niet zo leuke vak op school vind ik rekenen 

en Estafette. De leukste activiteit/project op deze school vond ik de projecten 

van het kinderboekenweek, want dan mochten we knutselen. Ik ga de 

basisschool erg missen. 

Doei. 
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Gideon Volders 
Hallo, ik ben Gideon Volders. Volgend jaar ga ik nog 

niet weg en nee ik blijf niet zitten, want ik ga dan 

naar Onstwedde naar school, omdat ik TL ga doen. Ik 

ga naar Onstwedde, omdat je TL hier kunt beginnen 

en afmaken, lekker makkelijk! Maar 1 km heen en 

terug fietsen.  

Ik weet nog niet precies wat ik later wil worden, maar 

iets met een wildopvang zou me wel leuk lijken. Waar 

ik naar uitkijk is dat ik is dat ik dan een sprong moet 

maken en dat ik dan een stapje dichter bij zelf 

beslissen wat ik doe ben. Ik ben trots op dat ik een 

grote sprong ga maken. 

Waar ik tegenop zie is dat ik niet precies weet waar 

alle lokalen zijn en dat ik bijna niemand ken. Ik ga 

missen dat ik maar één blad huiswerk heb, op het 

Ubbo krijg ik veel meer. 

Mijn vrienden op de basisschool waren goede vrienden 

genaamd: Henk, Evan, Robert, Hannah H en Damian. 

Ik vond het altijd raar dat ik in een andere lokaal zit als ik bijvoorbeeld van 

groep 4 naar groep 5 ga. 

Ik vond het grappigst van alle meesters en juffen die ik had dat meester Nijboer 

zijn haar moest verven, omdat hij een weddenschap had verloren. De groep 

waar ik in zat was een fijne groep en er zaten leuke kinderen in. 

Het leukste vak op de basisschool vond ik rekenen, omdat het een uitdaging was, 

maar het was soms ook makkelijk. 

Ik vond de Future League  en het filmen voor de eindfilm leukste project op de 

basisschool. 

Doei!!! ☺ 
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Hannah van der Heide 
Hoi ik ben Hannah van der Heide. Ik ga naar het 

Gomarus college in Groningen. Mijn niveau is VWO en 

ik ga ook nog TTO doen, dan krijg ik in het Engels les 

behalve bij Nederlands dan krijg ik Nederlands. Ik 

heb voor het Gomarus college gekozen, omdat het 

mij een fijne school lijkt en het heeft ook te maken 

met mijn geloof.  

Ik wil later een ambulanceverpleegkundige worden 

denk ik. Maar sowieso iets in de zorg. Ik kijk er naar 

uit om nieuwe vrienden te maken en iets nieuws te 

ontdekken en doen. Ik ben trots op mijzelf omdat ik 

het durf om helemaal alleen naar Groningen te gaan. 

Ik zie er wel tegenop om helemaal opnieuw te 

beginnen, maar het moet maar.  

Ik ga het wel missen om altijd dezelfde leraar te hebben in hetzelfde lokaal, en 

natuurlijk al mijn klasgenoten te zien. Mijn vrienden en vriendinnen op de 

basisschool zijn altijd aardig en ik kan er altijd mee lachen.  

Ik vind het ook heel moeilijk om ze achter te laten. Ik vind/vond het altijd heel 

leuk op de basisschool. En ik moet elke dag heel veel lachen, maar lachen is 

gezond. Ik vind/vond het altijd leuk als meester weer eens grapjes maakt. En als 

we de eindfilm maken is het veel lachen met ons allemaal. We maken altijd 

grapjes over meester maar dat vind onze meester niet erg en moet meestal mee 

lachen.  

Er kwamen de afgelopen jaren veel kinderen bij, maar ook een paar gingen weg 

of bleven zitten dat was en is wel jammer. Ik vind de leukste vakken op school 

handvaardigheid en muziek. Ik hoop dat mijn klasgenoten goed terecht komen 

en hun dromen mogen uitkomen.      
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Hannah Kroezen 
Hallo, Ik ben Hannah Kroezen. Ik ga in 

Onstwedde naar het VO, en ik ga de 

opleiding Kader doen. Ik heb deze school 

gekozen, omdat het het dichtst bij is. 

Ik wil later graag verpleegster worden, 

omdat het me leuk lijkt en omdat ik graag 

andere mensen help. Ik kijk naar het VO 

uit, omdat je dan nieuwe mensen leert 

kennen en omdat, je steeds naar andere 

klaslokalen moet en niet steeds hetzelfde.  

Ik ben trots op mezelf omdat ik nu naar het 

VO ga. Als ik naar het VO ga, dan zie ik er wel tegenop om zo’n zware tas te 

dragen. Wat ik ga missen, als ik van de basisschool af ben, zijn denk ik toch wel 

mijn klasgenoten, waarbij ik in de klas zit en straks niet meer.  

Toen Corona kwam vond ik school best raar, want we zaten normaal gesproken 

in groepjes en toen ineens niet meer, en we zaten ook best vaak thuis, en 

doordat we steeds thuis zaten, zag je je vrienden en vriendinnen steeds minder 

en dat was best irritant.  

Het moeilijkste vak van de basisschool, is toch rekenen voor mij, doordat ik daar 

moeite mee had moest ik in groep vier een jaar over doen. Het makkelijkste vak 

is toch wel Engels, soms zelfs nog makkelijker dan Nederlands. De leukste 

activiteit op school, vond ik koningsspelen maar door Corona, ging dat steeds 

niet door. Ik vond schoolreisjes ook altijd leuk, maar dat ging door Corona ook 

niet door. Het leukste schoolreisje vond ik denk ik Dolfinarium.   
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Heidi Migchels 
Hallo ik ben Heidi Migchels. Ik ga naar Ubbo 

Emmius in Stadskanaal en ik heb het niveau TL. 

Ik heb Stadskanaal gekozen, omdat ik graag het 

eerste jaar naar een brugklas school wil. Ik vind het 

wel een beetje spannend om naar de eerste klas te 

gaan. Later wil ik denk ik kapper worden maar dat 

weet ik nog niet zeker. Interieurstylist lijkt mij ook 

heel erg leuk om te worden.  

Op school vind ik gym het leukste vak, zelf weet ik 

niet echt waar ik goed in ben. Mijn 

vrienden/vriendinnen ga ik heel erg missen, want ik 

kom bij geen een van mijn vrienden/vriendinnen in 

de klas, dat vind ik wel heel jammer. Mijn slechtste 

vakken zijn rekenen, spelling en taal. Er zijn veel 

nieuwe kinderen in de klas gekomen. Ik ga alle 

meesters en juffen heel erg  missen. Ik vind 

meester Nijboer een grappige meester, maar hij 

kan ook heel erg streng zijn. Onze stage juf Marjolein is ook heel leuk en 

grappig. We zijn ook bezig met de Future League, ik ben samen met Fenna bezig 

met een project. Sanne en Jasmijn zijn bezig met Tijn en Tess zijn bezig met de 

robot zij moeten het parcours zo snel en foutloos rijden. Met juf Marjolein 

hebben we een project over de ruimte gemaakt er waren 8 groepjes iedereen 

had een eigen planeet en moest daar een poster over maken en presenteren het 

was heel erg leuk om te doen. We moesten met marshmallows en spaghetti 

torens maken. We zijn ook bezig geweest met de eindgroep 8 film het was super 

leuk om het op te nemen.  
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Henk Wever 
Ik ga na de basisschool naar Ubbo Emmius in 

Onstwedde. En daar doe ik havo niveau. Ik ben 

er trots op dat ik een best hoog niveau heb. Wat 

ik graag wil worden is piloot bij de luchtmacht. Ik 

ga mijn vrienden op de basisschool wel missen, 

maar ik denk dat ik snel weer nieuwe vrienden 

erbij krijg. 

Het leukste project op school vond ik de Future 

league. Daarbij moet je een lego robot maken en 

die moet allemaal opdrachten uitvoeren. En het 

is best moeilijk om dat goed te doen. Maar er 

waren natuurlijk nog meer leuke projecten en 

uitjes op school. 

Nu ik naar het middelbaar onderwijs ga zie ik op 

tegen al het huiswerk wat je dan krijgt. De 

verandering dat we nu op school eten ‘s middags vond ik wel raar maar 

uiteindelijk wel fijn.  

Ik kijk uit naar het vele online werk op de middelbare school. In de tijd op de 

basisschool zijn er veel kinderen bij gekomen, maar helaas zijn er ook een paar 

weggegaan en dat was wel jammer. Het leukste vak op de basisschool vond ik 

rekenen en het minst leuke vak vond ik spelling. 

Iets wat leuk en grappig was bij meester Nijboer. Was dat we zijn haar mochten 

verven omdat hij een weddenschap verloren had. 

Een ding waar ik minder bezig mee kan zijn, zijn mijn duiven. En dat vind ik wel 

erg jammer, want ik vind het leuke dieren. En ik zit ook op een sport en dat is 

judo. 
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Jasmijn Koerts 
Mijn naam is Jasmijn Koerts en ik ga naar Ubbo 

Emmius Onstwedde. Ik ga het niveau havo doen. 

Ik heb voor die school gekozen, omdat dat mij 

een hele leuke school lijkt. Ik moet nog 5 jaar 

naar school en daarna wil ik voor verpleegster 

gaan studeren. Ik vind het een klein beetje leuk 

om van de basisschool af te gaan, omdat het me 

leuk lijkt om nieuwe vrienden te maken. Maar ik 

vind het ook jammer om naar het VO te gaan, 

want ik ga mijn vrienden wel missen. Wat ik nog 

meer ga missen zijn de leuke dingen die we altijd 

in de klas doen. Mijn vrienden/vriendinnen zijn 

lief, aardig, grappig en heel gek.  

Wat ik het leukst vond van de basisschool is mijn 

klas, omdat het leuk is om met ze te kletsen, 

buiten spelen en afspreken. Maar nu moet ik ook 

nog even iets over mijn meester vertellen. Hij is 

leuk, grappig en soms een beetje gek en daarom 

is hij de leukste meester van de school. Er zijn in mijn schooltijd veel nieuwe 

kinderen bijgekomen, de meeste daarvan zijn goede vrienden van me geworden, 

dus ik vond het altijd super leuk als er een nieuw iemand bij ons in de klas 

kwam.  

We moeten natuurlijk ook leren in de klas en het leukste vak vind ik topografie, 

omdat je allemaal nieuwe dingen leert over andere landen. En het stomste vak 

vind ik spelling. Ik vind spelling niet zo leuk, omdat ik het het moeilijkste vak 

vind. Maar wat ik wel leuk vind zijn de activiteiten die we met de klas doen. Het 

leukste project met de klas was de eindfilm maken, omdat het leuk is om met 

elkaar te acteren en lol te maken. Ik heb nu alles verteld over mij en over de 

school dus … 

 

einde 
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Jowan Loves 
Ik ben Jowan Loves ik ben 12 jaar oud en ik woon samen met mijn ouders en 

broertje in Onstwedde. Ik ga naar het Ubbo Emmius in Onstwedde waar ik havo 

ga doen. Ik heb gekozen voor deze school, omdat het mij een leuke school lijkt 

en dichtbij huis is. Later wil ik graag ICT’er worden. Ik kijk er naar uit om van de 

basisschool af te gaan en naar het Ubbo te gaan, omdat je dan vaker kan 

uitslapen als je later moet beginnen. Ik ben trots dat ik de havo mag doen, 

omdat ik dan ICT’er kan worden. Als ik naar het Ubbo ga zie ik er tegenop dat je 

veel meer huiswerk krijgt. Op de basisschool had ik vriendjes en ging ik vaak op  

woensdagmiddag gamen met een vriend. Het moeilijkste vak van de basisschool 

vond ik spelling, omdat ik niet goed wist hoe je alles moest schrijven. Het leukste 

vak vind ik rekenen, omdat ik hier goed in ben. We hebben ook muziek en 

techniek op de basisschool gedaan, dit vond ik erg leuk. Het leukste lijkt me dat 

je op het Ubbo allemaal nieuwe vakken krijgt en nieuwe dingen gaat leren. Ook 

komen er kinderen van andere scholen bij mij in de klas op het Ubbo. Dit vind ik 

leuk, omdat je dan nieuwe vrienden kan maken. Ook hebben we straks niet meer 

één meester, maar hebben we bij elk vak een andere juf of meester. Dat is wel 

anders dan ik gewend ben. 
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Mariëlle Groenhof 
Heyy, ik ben Mariëlle Groenhof. En ik ga 

naar Ubbo Emmius in Onstwedde. Mijn 

niveau dat ik heb gekregen is Kader. Ik 

heb het Ubbo Emmius gekozen omdat 

het lekker dichtbij mijn huis is.  

Later als ik wat ouder ben zou ik graag 

kapper willen worden of toch misschien 

ook wel turncoach ik moet nog even 

kiezen, maar dat komt later wel. Ik kijk 

er erg naar uit om van de basisschool af 

te gaan want dat krijg ik eindelijk mijn 

eigen laptop en dat wou ik al best lang.  

Hey en weetje waar ik trots op ben?? Nou dat is dat ik goed heb kunnen leren op 

deze school en dat ik daar lekker mee door mag gaan als ik op het VO zit. Maar 

natuurlijk zie ik er ook wel weer tegen op en waarom nou dat zal ik je zeggen 1. 

Ik ga mijn groep missen 2. Heel veel huiswerk. Maar dat hoort er nou eenmaal 

bij. En als ik op het VO zit ben ik wel bij 1 van mijn beste vriendinnen want ze zit 

bij me in de klas, maar ja de rest niet dus die ga ik allemaal stuk voor stuk erg 

missen.  

Nu zal ik wat vertellen over de basisschool zoals dat ik de schoolreisjes altijd het 

leukste vond. Maar voor de klas staan is nog steeds nog wel een beetje eng. En 

natuurlijk zijn er ook gekke maar ook lieve juffen en meesters op school, maar 

de gekste en de liefste is dan toch wel de meester van groep 8 hoor. Maar al de 

juffen en meesters zijn natuurlijk leuk en behulpzaam.  

In groep 3 bleef ik zitten, maar toen kwam in groep 4 mijn BFF weer bij me in de 

klas. In groep 5 kwam Britt op school ze is super aardig en in groep 6 toen kwam 

Yindy bij ons op school. Nu is de klas echt super gezellig.  

Het moeilijkste op school was dan wel luisteren en gym het makkelijkst en het 

leukste. Het leukste project is alles wat te maken heeft met blink en de leukste 

activiteiten zijn toch echt die van de koningsspelen. 
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Merel Vaessen 
Hoi ik ben Merel vaessen. Ik ben 11 jaar en ga 

volgend jaar naar het Ubbo Emmius. Mijn niveau 

is HAVO en daar ben ik heel trots op. Ik Heb 

gekozen voor deze school omdat het dichtbij is 

en dat is handig.  

Later wil ik misschien interieurstylist worden het 

houdt in dat je huizen inricht. En nee ik ga niks 

met dieren doen voor werk maar ik neem lekker 

veel huisdieren! 

Ik heb wel zin om naar de middelbare te gaan, 

omdat je dan ook andere talen leert zoals: 

Engels, Duits en Frans. En ja op de basisschool 

leer je ook Engels maar niet zo veel. Ik ga het 

wel heel erg missen op de basisschool en ik zie 

heel veel kinderen dan niet meer. Mijn hobbys 

zijn: Tiktoks kijken en maken, 

trampolinespringen, bellen met vriendinnen, 

afspreken met vriendinnen en met de katten 

knuffelen. Ik sta wel bekend om katten maar dat maakt niet uit het zijn namelijk 

mijn favoriete dieren!  

Ik heb veel hulp gekregen met mijn werk van onze stage juf Marjolein en 

meester Nijboer. Ik vond het grappigste dat ze allebei hun haren gingen verven 

want het zag er heel gek uit!  

Ik heb niet een bepaald lastig vak maar als ik moest kiezen begrijpend lezen (als 

dat een vak is) en taal. Ik vind spelling heel makkelijk en vooral de dictees. Ik ga 

iedereen wel heel erg missen want het is zo gezellig hier! We gaan ook bijna op 

kamp dat wordt heel gezellig. Dat was het dan doeggg!  
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Merik van Dijk 
Hoi ik ben Merik van Dijk. Ik ga na de zomervakantie 

naar Ubbo Emmius in Onstwedde. Ik blijf daar 3 jaar 

en ga daarna nog 3 jaar naar Ubbo Emmius in 

Stadskanaal. Ik ga VWO doen, omdat dat een goed 

niveau voor mij is. Tenminste dat denken mijn 

ouders en leerkrachten. Ik denk zelf dat het te 

moeilijk is, maar ik ga het proberen en als het te 

moeilijk is dan kan ik altijd nog een lager niveau 

doen. 

Ik wil ook naar Ubbo Emmius Onstwedde voor zolang 

het kan, omdat het heel dichtbij voor mij is en 

omdat ik te lui ben om elke dag naar Stadskanaal te 

moeten fietsen. 

Ik weet nog niet zeker wat ik later wil worden, maar 

ik denk dat iets met eten wat voor mij is zoals bakker of patissier. 

Ik zie eigenlijk een beetje tegen al die verschillende vakken op, want het zijn 

veel meer vakken dan dat ik nu heb en ik denk dat het me dan te druk wordt. 

Gelukkig is er een grote kans dat ik minstens met een van mijn vrienden van de 

lagere school contact blijft houden. Dat komt omdat ze een straat verder woont. 

Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik straks met niemand contact meer heb. 

De leukste herinneringen aan de basisschool vind ik toch echt wel de 

schoolreisjes en de leerzame uitstapjes. Helaas konden we dat soort dingen de 

afgelopen 2 jaar niet doen, maar gelukkig gaat schoolkamp wel door. 

Daar hebben ze iets anders voor bedacht. Ik kan niet wachten. Ik moet nu ook 

stoppen, want anders wordt deze tekst te lang. 

Groetjes Merik van Dijk. 
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Rianke Migchels 
Hoi ik ben Rianke Migchels, ik ben 12 jaar 

oud en ga VWO doen. Na de 

zomervakantie ga ik naar Maarsdreef in 

Stadskanaal waar alle 1e klassers naartoe 

gaan. VWO kan je niet in Onstwedde 

afmaken. Dat kan wel in Stadskanaal. 

Dus heb ik besloten om direct naar 

Stadskanaal te gaan. In het tweede jaar 

moet ik naar Stationslaan, de school voor 

HAVO en VWO. Wat ik later wil worden 

weet ik nog niet. Ik weet wel dat ik iets 

creatiefs wil gaan doen of ik wil met 

dieren werken. 

Wat mij leuk lijkt als ik van de 

basisschool af ga, is het lopen van klas 

naar klas, dat je je telefoon in de pauzes 

mag gebruiken en het hebben van een 

eigen kluisje. Na schooltijd ga ik dan met vrienden naar het centrum of we 

spreken bij iemand thuis af. 

Ik heb veel vrienden en vriendinnen op de basisschool. Waarschijnlijk ga ik die 

volgend jaar heel weinig zien. Vier kinderen uit mijn klas gaan naar Stadskanaal, 

de rest blijft in Onstwedde of gaat over een paar jaar ook naar Stadskanaal.  

Onze groep is vaak wel gezellig. Soms zijn er wel ruzies en discussies maar die 

worden dan opgelost. Natuurlijk ben ik niet vrienden met iedereen van de klas en 

dat is logisch. Er is elk jaar wel iemand in onze klas gekomen (meestal meisjes) 

en er is bijna elk jaar ook wel iemand weggegaan, maar dat hoort erbij. 

Mijn hobby’s zijn: 

o Paardrijden 

o Zwemmen 

o Afspreken met vrienden 

o Volleyballen 

o Tennissen 

o Film kijken 

o Voetballen 

o Bakken 

o Eten 
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Rilène van Doesburg 
Er was eens een klein meisje genaamd Rilène Jolie van Doesburg… 

Ik droomde er vroeger al van om later heel slim te worden, ik werk keihard om 

dit werkelijk te maken. In 2019 maakte ik de overstap van OBS De Westhoek 

naar C.B.S De Rank, hier heb ik 2 superleuke jaren op gehad. 

 

Ik heb heel veel leuke herinneringen aan de C.B.S de Rank, ik ga er een paar 

opnoemen. Mijn leukste herinneringen van het laatste jaar zijn het verven van de 

meester zijn haar, met zijn allen naar het zwembad, de excursie in het bos, de 

afscheidsfilm maken en natuurlijk de opdracht om een verkeersbord te 

ontwerpen. Het leukste project vond ik met de planeten. 

Volgend schooljaar ga ik beginnen bij het UBBO Emmius in Onstwedde, hier ga ik 

het niveau TL doen. Ik heb voor het Ubbo Emmius gekozen omdat deze school 

goed bij mij aansluit. Het is ook nog lekker dichtbij en het voelt erg vertrouwd 

aan. Ik vind tekenen en handvaardigheid heel erg leuk, ik wil dus graag de 

grafische kant op. Ik weet nog niet precies wat ik wil worden, als ik er maar mijn 

creativiteit in kwijt kan. 

Er zijn meerdere dingen en momenten waar ik trots op ben, maar waar ik echt 

het meest trots op ben is dat ik dit schooljaar goed afgerond heb. Dat ik met 

trots op dit schooljaar terug kan kijken. 

Tenslotte wil ik alle docenten bedanken en wens ik al mijn lieve klasgenoten heel 

veel succes op hun nieuwe school en we komen elkaar vast nog wel eens tegen! 

Groetjes van Rilène.  
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Roan Hilverts 
Hallo allemaal ik ben Roan Hilverts en ik ben 12 

jaar oud.  

En ik heb advies havo gekregen. En daarom 

heb ik heb gekozen om naar Stadskanaal te 

gaan, omdat ik later toch dan nog daar heen 

moet.  

Mij lijkt het daar ook leuker, omdat ik dan veel 

nieuwe vrienden kan maken. Ik wil later iets 

richting de agrarische sector doen, omdat mijn 

vader ook boer is en het interesseert mij. Ik 

moet daarvoor naar de hogere landbouwschool. 

Ik kijk uit naar nieuwe vrienden en de nieuwe 

school, omdat het dan wat anders is dan acht 

jaar op deze school. 

En ik ben er trots op dat ik wel havo ga doen, 

omdat ik had verwacht dat ik TL ging doen. Ik 

zie er tegenop om steeds naar Stadskanaal te 

fietsen en voor elk ander vak naar een ander 

lokaal gaan. En ik ga missen op de basisschool 

dat ik niet een heel jaar in een vast lokaal zit. 

Ik ga mijn vrienden ook missen, omdat ik naar 

Stadskanaal ga en hun blijven in Onstwedde 

maar ik denk dat ik dan wel nieuwe vrienden krijg. Er zijn ook veel leuke dingen 

gebeurd zoals meester en juf Marjolein hun haar gingen verven. Ze moesten dit 

doen, omdat we een weddenschap hadden van de bieb dat we binnen 6 weken 

zoveel mogelijk boeken moesten lezen. Meester zou als we 200 boeken hadden 

gelezen en juf 250 maar we hadden 253!!! gelezen dus wij hadden gewonnen 

daarom moesten meester en juf hun haar verven. Onze groep is leuk en gezellig 

maar soms is er wel een opstootje maar dat hoort erbij en er zijn veel nieuwe 

kinderen in gekomen. Mijn moeilijkste vak vind ik estafette en het is ook heel 

saai en mijn makkelijkste vind ik taal. En het stomste vak vind ik spelling. 

 

                               DIT WAS MIJN AFSCHEIDSKRANT 
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Robert Koskamp 
Ik ben Robert Koskamp. Ik ga naar de 

Maarsdreef in Stadskanaal mijn niveau is havo 

en ik kom in een gemixte havo/VWO klas. Ik heb 

gekozen om naar de Maarsdreef te gaan omdat 

ik dan niet 2 jaar naar Onstwedde moet en 

daarna nog steeds naar de Maarsdreef moet dus 

ik doe het gewoon in een keer. 

Het zou mij leuk lijken om later ethical hacker te 

worden. Een ethical hacker betekent in het 

Nederlands een ethisch hacker. Een ethisch 

hacker is een hacker die werkt voor de politie 

om criminelen op te sporen dus een ethisch 

hacker is een hacker die goede dingen doet, 

maar een black hat hacker is een hacker die 

criminele zaken doet zoals bank accounts hacken 

en geld stelen en dat wil de ethische hacker dus 

niet. Een ethisch hacker wordt ook wel een white hat hacker genoemd. 

Ik kijk uit naar nieuwe vrienden te maken op het vo, omdat het me wel heel saai 

lijkt om te werken in een klas waar je bijna niet mee op kan schieten. 

En ik zie er tegenop om naar Stadskanaal te fietsen, omdat het nog langer duurt, 

maar het lijkt me ook wel weer leuk om een keer een andere weg te fietsen dan 

de hele tijd hetzelfde. 

Ik zal mijn vrienden gaan missen, want ik ken de meeste vrienden van mij al 7 

tot 8 jaar dus dat lijkt mij lastig. 

Het allerleukste van school vind ik de vakanties, omdat ik denk dat we naar 

school moeten om dan uiteindelijk weer het fijne vakantiegevoel te krijgen.  
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Sander Tuinstra 
Ik ben Sander Tuinstra en ik ben 12 jaar. Ik ga 

naar de middelbare school Ubbo Emmius in 

Onstwedde. Ik doe TL. Ik heb er voor gekozen 

om naar Onstwedde te gaan omdat veel 

vrienden daar heen gaan en het is super dicht 

bij dus is dat heel fijn. 

Ik wil heel graag bij de defensie en dan bij de 

commando’s. Ik ben blij dat ik van de 

basisschool af ben en naar de middelbare mag, 

omdat ik heel graag een goed beroep wil later. 

Ik ben er trots op dat ik naar het vo mag en 

ben vooral blij met wat ik bereikt heb op de 

basisschool. Ik zie er toch wel een beetje 

tegenop om naar het vo te gaan want het is 

toch wel iets anders dan de basisschool. Ik ga 

het wel een beetje missen op de basisschool 

heb  je  minder huiswerk en de school en 

pauzetijd is anders.  

Ik ben heel blij dat Gideon Volders ook naar 

het vo gaat en dat wij samen bij elkaar in de klas komen, want ik ben in groep 7 

verhuisd hierheen en toen had ik nog geen vrienden, maar toen wou Gideon 

graag vrienden worden, dus ja, want hij was ook mijn eerste vriend hier.  

Ik vond het grappig op de basisschool, omdat ik toen bij familie in de klas kwam. 

Ik vond het grappig want mijn meester was ook familie van mij, dus dat vond ik 

wel grappig.  

Ik vond het grappig toen ik kwam, want een Sander ging er op en een Sander 

ging van school af, dus dat vond ik wel grappig. Ik vind spelling best lastig, maar 

ik vind rekenen juist weer makkelijk. Het meest leuke vak vind ik gym en het 

minst vind ik spelling. En ik ben gek op voetbal en gamen.    
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Sanne Meesters 
Hallo ik ben Sanne Meesters, 

Na de zomervakantie ga ik naar Ubbo Emmius in 

Onstwedde, daar ga ik het niveau Kader doen; ik 

denk dat Kader het beste bij mij past. In 

Onstwedde blijf ik de eerste 2 jaren, daarna 

maak ik mijn laatste twee jaar af op de Ubbo in 

Stadskanaal. 

Ik heb ervoor gekozen om eerst naar Onstwedde 

te gaan, omdat het dichtbij is en ik deze school 

best goed ken. Ik wil later dierenartsassistente 

worden, want ik hou veel van dieren en ik kan 

goed met dieren overweg.  

Als ik van de basisschool af ga kijk ik vooral uit 

naar mijn nieuwe klas en nieuwe vrienden. Het 

leukste op de basisschool was de film maken 

voor afscheid groep 8, wat ik ook leuk vind is dat 

we nog op kamp gaan.  

Als ik naar het Ubbo ga zie ik er het meeste tegenop dat ik niet weet waar de 

klaslokalen zijn. Als ik naar het voorgezet ga ga ik het meeste mijn 

vrienden/vriendinnen missen, want die zie ik dan niet zo vaak meer. Onze klas is 

altijd gezellig. In groep 8 vond ik het grappigste dat als we iets niet mochten 

doen in de klas, we het dan toch deden. Ik vind onze meester grappig, aardig en 

gek, ook vind ik dat hij goed kan uitleggen en hielp hij mij altijd met dingen die 

ik moeilijk vond. Later in groep 8 kwam juf Marjolein stage lopen bij ons, zij is 

ook heel aardig en zij hielp mij ook altijd met dingen. Mijn moeilijkste vak is Taal 

en het makkelijkste vak is Engels. Het leukste vak vind ik Rekenen en 

Handvaardigheid. Het stomste vak is Taal, Geschiedenis en Topo en het leukste 

project was het Lego League. 

                                   

                               Dit was mijn schoolkrant doei!!  
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Seth Bijl 
Ik ben Seth Bijl. Ik zit op voetbal in de 

JO12-1 bij Onstwedder Boys. We hebben 

een goed en gezellig team. Er zijn ook een 

aantal kinderen uit mijn voetbalteam die 

ook naar Ubbo Emmius in Onstwedde gaan. 

Ik zelf ga VWO doen in Onstwedde, omdat 

ik dat met fietsen en vrienden de eerste 

jaren fijner vind, en het lijkt me ook 

gewoon een leuke school.  

Ik wil later iets in de categorie sport doen, 

omdat ik bewegen leuk vind. Nu ik op de 

middelbare zit vind ik de verschillende 

lesuren wel fijn. Maar ook de verschillende 

docenten i.p.v één juf of meester. Het 

vervelende vind ik wel dat je elke keer van 

lokaal moet wisselen en je de trap ook op 

en af moet.  

Ik ga wel bepaalde vrienden missen die 

naar andere scholen gaan. Één van de leukste momenten was dat we met onze 

groep de eindfilm gingen opnemen. Het makkelijkste vak vind ik rekenen en gym 

en het moeilijkste vind ik taal en begrijpend lezen. We doen op dit moment ook 

mee aan de Lego league. Dat is erg leuk en leerzaam. Je leert er namelijk 

teamwork en programmeren. De leukste schoolreis was die in groep 6 naar het 

Dolfinarium dat was erg leuk, want er waren kleine attracties en je kon er kijken 

naar dolfijnen en zeeleeuwenshows. Laatst gingen we in zwembad vlasmeer 

zwemmen met de hele klas, dat was heel gezellig we gingen op de octopus en 

met de surfplankjes van de glijbaan.  

 

Dit was mijn afscheidskrant, groetjes Seth.   



 
 

pagina 29 
  

Talitha Nijboer 
Hallo mijn naam is Talitha Nijboer. Ik ben 11 

jaar. Ik ga havo doen op het Ubbo in 

Onstwedde, omdat het dichtbij is en dan zit ik 

op dezelfde school als veel vrienden van mij.  

Wat ik later wil worden weet ik nog niet, maar 

ik zou het echt heel leuk vinden als ik over 

een paar jaar naar de universiteit kan. Ik hoop 

dus dat ik over een tijdje VWO kan doen. Ik 

vind het heel spannend om naar de volgende 

school te gaan terwijl het een gewone school 

is als je 12/13 bent. Gelukkig heb ik al even 

op de school kunnen kijken. Ik ken de school 

wel, maar de kinderen en mijn mentor nog 

niet.  

Ik denk dat ik heel veel huiswerk ga krijgen 

maar dat komt wel goed. De vakken 

Nederlands, Engels, Frans, Duits, 

handvaardigheid en wiskunde lijken mij leuk. Rekenen vond ik wel het 

moeilijkste vak van de basisschool. Ik denk dat ik ook erg trots mag zijn op onze 

eindfilm, omdat we daar veel tijd in hebben gestoken, veel energie en ook wel 

wat moeite.  

Ik ga al die kleine kinderen die mij op het schoolplein een knuffel gaven missen 

en ook alle andere kleine dingetjes waar ik altijd door moest lachen. Ook wilde ik 

toetsen zo goed mogelijk maken maar soms waren die moeilijk en ik haalde niet 

altijd een goed cijfer maar dat is altijd wel goed gekomen. Maar ik mag trots zijn 

op zo’n schooltijd als deze de leuke, grappige, gekke en soms ook wel een beetje 

moeilijke jaren.  

 

Groetjes Talitha Nijboer 
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Tess Raveling 
hallo ik ben Tess Raveling. Ik ga naar Ubbo Emmius in 

Onstwedde en mijn niveau is TL. Ik heb deze school 

gekozen, omdat mij niveau TL is en ik erg dichtbij woon. 

Ik wil later een baas van een kledingzaak zijn, omdat ik 

vind mode heel leuk en ik wil er meer mee bezig zijn. Ik 

denk dat ik mijn juffen en meester die ik allemaal heb 

gehad wel ga missen. 

Vriendinnen heb ik niet echt gehad. Ik kan goed met 

anderen omgaan en vind het vaak ook wel gezellig. Ik 

vind dat meester Nijboer ook wel eens grappig kan 

doen. Er zijn heel veel kinderen nieuw gekomen sinds 

dat ik op de basisschool zit, maar er zijn ook veel weg gegaan. Mijn groep is een 

leuke groep, maar hier en daar ook wat ruzies.  

Mijn moeilijkst vakken zijn rekenen en spelling. Ik ben best wel goed in 

gymnastiek. Ik vind Engels geen leuk vak. Ik weet eigenlijk niet echt wat mijn 

beste vak is. Papa en mama helpen me altijd als ik iets van m'n huiswerk niet 

wist. Ik vind koningsspelen altijd wel leuk. Net zoals de wedstrijd met Lego 

robots. Maar ik vind het wel jammer dat er geen beker kan worden gewonnen. Ik 

kijk er naar uit om nieuwe dingen te leren nu ik naar het voortgezet onderwijs 

ga, want ik hou van iets nieuws. Mij lijkt het ook wel spannend om naar klas 1 te 

gaan. Ik hou van gezelligheid. 

En dat is vaak ook zo in de klas.   EINDE. 
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Tijn Eelsing 
Hallo iedereen, ik ben Tijn Eelsing en ik ben 12 jaar 

oud.  

Ik ga naar het Ubbo Emmius in Onstwedde ik ga zelf 

TL doen, maar ik kom in een TL/havo klas. ik heb 

voor deze school gekozen omdat het dichtbij school 

is en ik kan 4 jaar lang hier naar school. 

Ik wil later graag profvoetballer worden of 

fysiotherapeut. 

Ik hoop dat ik later een profvoetballer word, ik heb 

wel meer hoop dan eerst, want ik ben heel trots dat 

ik gescout was voor FC Groningen en de KNVB. 

En iedereen heeft me gesteund en geholpen toen ik 

voetbalde want, dat kostte best veel tijd voor m’n 

ouders, familie en vrienden want moest elke keer 

naar Wildervank, Groningen en Leeuwarden. 

Ik heb zin om m’n vrienden die in een andere klas 

zitten of hogere school wel gewoon nog te zien, 

maar ik ga ze ook wel missen en vooral de mensen 

die naar Stadskanaal gaan want, die zie ik nog 

minder. M’n twee basisschool beste vrienden komen 

allebei in een andere klas. 1 gaat naar Stadskanaal en de andere weet ik nog 

niet. Maar ik kon met iedereen het wel goed worden op zich daarom vond ik het 

ook heel leuk op de basisschool, want het was altijd wel gezellig op school. Er 

waren in de afgelopen jaren ook drie kinderen weggegaan en er zijn iets van 8 

kinderen ofzo bijgekomen. We mochten deze kinderen alles laten zien en laten 

wennen om nieuwe vrienden te maken. En de juffen en meesters vond ik echt 

leuk, gezellig en grappig. 

Ik vind begrijpend lezen best moeilijk, daardoor vind ik sommige spelling en taal 

taken moeilijk maar, rekenen vind ik wel heel makkelijk en haalde ik ook altijd 

wel goede cijfers op. Ik vond het beroepen project wel leuk.  

En dit was mijn verhaal groetjes Tijn.  
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Yindy de Hond 
Hallo mensen. Ik ben het Yindy De hond en ik ben 12 

jaar. Ik ga over een paar weken van de basisschool af 

en dan ga ik naar het Ubbo Emmius in Onstwedde. Ik 

heb die school gekozen omdat dat lekker dichtbij is, 

maar liefst 50 meter! Ik kijk er naar uit om van de 

basisschool af te gaan, want dan heb je wel super 

leuke herinneringen opgebouwd met zijn allen. Maar er 

zitten ook nadelen aan, want de helft van de klas zie ik 

niet meer. Ik denk dat ik 2 personen het meeste ga 

missen, omdat de meeste vriendinnen bij me in de klas 

zitten.  

Ik heb ook dingen waar ik trots op ben zoals dat ik op 

mijn oude school altijd slechte cijfers haalde, maar nu 

ik hier op school zit gewoon het havo niveau behaald 

heb. Ik zou later graag politie willen worden en dan het 

liefst op de motor of met de hond. Het spannendste 

voor mij is voor de klas staan dat vind ik nog steeds 

niet leuk om te doen. En meester Nijboer is altijd 

HILARISCH, hij maakt altijd van die droge grappen.  

In groep 6 kwam ik hier op school en wat later kwamen 

Merel Vaessen en Rilène van Doesburg ook in de klas. 

Rilène kende ik al maar Merel niet. Nu zijn we de beste vrienden. Samen met 

Talitha Nijboer, Fenna de Boer en nog meer kinderen. We proberen iedereen in 

de klas een plekje te geven niet iedereen hoeft de beste vrienden te zijn, maar 

toch zijn we er voor iedereen.  

Altijd als we rekenen hadden, dacht ik echt oh nee dat is zo moeilijk, maar nu in 

het laatste jaar van de basisschool is het makkelijker geworden. Ik houd van 

schrijven, omdat ik altijd hele verhalen wil maken maar dat mag bijna nooit. 

Daarentegen is Estafette het stomste. Ik vond koningsspelen altijd het leukst, 

want dan ben je activiteiten aan het doen met al je vrienden wie wil dat nou 

niet?  

Bedankt voor de leuke tijd op de basisschool! Ik ga het missen!  

Groetjes Yindy.  
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Woordzoeker 
 


